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Lutje  Giel

 

In  een kippenhok in  een  dorpje  woonde eens  een jongen die Lutje  Giel  heette.

Het kippenhok  was van  de  bakker, maar Lutje  Giel  mocht  erin  wonen  – tot het  op  een keer in elkaar zou  vallen. Want  de  bakker  was  een aardige  man, die  de hele dag brood  bakte en  koeken  en appeltaarten, ook  al  kochten  de  mensen  in het dorp  haast  nooit  iets.  De  mensen  in het dorp  kochten  maar  twee  of  drie broden per  dag.  Alle  koeken, appeltaarten  en  krentebroden at de  bakker  zelf  op.

In het  kippenhok  woonde ook een haan.  Die had  maar één  poot.  Daarom  stond hij  altijd  tegen  het kippenhok aangeleund om  niet om te  vallen.  De  haan  maakte  Lutje Giel iedere  morgen  wakker. Hij  kon  zo hard kraaien dat  je  hem helemaal  bij het  veen  kon horen.  Maar om  een  jongen als  Lutje Giel wakker te  maken, was  dat ook  wel  nodig.

In  het  dorp  woonden  natuurlijk  nog andere  jongens dan Lutje  Giel.  Je had Oskar, die in  een heel oud houten huisje  woonde.  In  dat  huis woonde Oskar samen  met zijn moeder  en  zijn broertje.

Oskars moeder was  heel  dik, misschien  wel de  dikste  moeder van  het  dorp. Ze  deed  de  was voor  andere mensen en daarom hing haar  tuin  altijd vol  met wasgoed.  Overal  hingen  aan  lijntjes en in bomen  rijen overhemden  en  onderbroeken en sokken en truien.

Oskars  moeder zei  haast nooit wat.  Ze  zei ook  nooit tegen  Oskar  dat hij huiswerk moest  maken. Eén  keer  had  Oskars moeder een  heleboel  tegelijk  gezegd. Dat  was  toen Oskar  en  Lutje Giel  met modder  hadden gegooid  in  de  tuin en  al  het wasgoed  zwart  was geworden.

In een  ander huis  woonde Willem-Pieter.  Vóór Willem-Pieters  huis was  een grasveld  met  veertien tulpen op  een  lange  rij.  Dat  zag er prachtig uit.

Van  alle  jongens in  het dorp at  Willem-Pieter  het meest.  Hij  at  ’s  morgens,  ’s middags en ’s  avonds. Niet alleen pruimen en peren en korsten roggebrood en  boterhammen met spek, maar ook echt eten op een bord. Soms at hij ook pijpjesdrop.

Willem-Pieter was rijk ook. Hij had een autoped, een houten zwaard en  een blauwe wandelstok, die hij gebruikte als hij samen met Lutje Giel ging wandelen.

Aan de weg naar het veen woonde de grote  zwarte smid. Hij had  een grote zwarte baard en rookte de hele dag uit een grote zwarte pijp, terwijl hij op het zware  ijzer hamerde zodat de vonken hem om  de oren vlogen. En vuur dat er in zijn smidse brandde! Een enorm rood  en geel vuur.  Op  de muren  in zijn smederij dansten  de hele dag schaduwmannetjes op en  neer.

Als hij praatte, schreeuwde de smid het hardst van iedereen in het dorp.

In de school  woonde de onderwijzer met het  rode haar. Bij hem gingen  Lutje Giel  en Oskar en Willem-Pieter en alle andere kinderen iedere dag  naar school, behalve als de  onderwijzer  met vakantie was. Maar  dat was  hij  haast nooit. Bij  hem  moesten  de kinderen schrijven en lezen en  rekenen, maar soms, als hij met zijn  rug naar de klas stond, keken ze wel eens  uit het raam. Dan konden ze  mevrouw Barends  zien, die  in een  toren woonde en een weerhaan  op het dak had.  De weerhaan was rood en groen  en  als het woei leek het  net alsof  hij leefde. De  onderwijzer met het rode haar zei trouwens dat je in de klas niet uit  het raam mocht kijken.  Hij zei ook dat  je  stil moest zitten op  je stoel,  want  dat je  anders moest blijven na schooltijd om in een  zwart boek te schrijven. Van  alle jongens in de klas  schreef Oskar het meest in het zwarte boek.

De kruidenier woonde  in  een huis met  mos en gras  op het dak. In zijn winkel kon je bijna alles kopen – ook pijpjesdrop.  De  kruidenier had kasperbomen in  zijn tuin en liep altijd kasperzaad te eten.

Ik zou  best eens wat van die kasperzaadjes  willen proeven, zei Lutje Giel tegen de kruidenier.  Die  smaken vast lekker.

Nou en  of, zei  de kruidenier. En hij speelde een stukje op zijn viool.

Is het  erg moeilijk om  aan zo’n kasperzaadje te  komen? vroeg Lutje Giel. Om te  proeven?

Jaaa,  zei  de kruidenier. Dat zou ik denken. Er zijn  niet  zo veel mensen die ze kweken.

Maar wel een paar,  zei Lutje  Giel en keek naar de tuin van de kruidenier.

Een paar ja, zei  de kruidenier. Maar niet zo veel.

Toch zou het leuk zijn om er eentje te proeven, zei Lutje Giel. Wat voor kleur heeft zo’n kasperzaadje eigenlijk?

Dat is  een  geheim, zei  de  kruidenier.

Misschien wel rood,  zei Lutje Giel.

Ja, misschien wel,  zei de kruidenier. Je weet  nooit.  Maar  je neus gaat ervan groeien.  Als  je geen  kruidenier bent  en geen huis hebt met  mos  en gras op het dak,  dan gaat je neus ervan groeien. Wel  een  paar meter.
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Goed dat je het  zegt,  kruidenier, zei Lutje Giel.  Stel  je voor  dat ik  er een had opgegeten!

Ja,  zei de  kruidenier. Dan  was je neus zo lang geworden als een  bezemsteel.

Reuze goed dat je het  zei.  Dank je wel.  Ik ga  nu naar  huis. Ik ben blij dat  ik  niet  zo’n kasperzaadje heb gegeten.

En toen  ging Lutje Giel  naar huis naar de eenpotige haan die  tegen het kippenhok geleund op  hem stond te  wachten.

Je moet  nooit kasperzaadjes pikken  in  de tuin van de kruidenier,  zei Lutje  Giel  tegen de eenpotige  haan. Nooit. Dan gaat je snavel op een bezemsteel lijken.

KUUK,  zei de haan. KUUK.

Maar  Lutje Giel droomde  ervan ooit  nog eens  kruidenier te worden met een huis  met mos en gras op het dak.

Want  hij wilde zo vreselijk graag een kasperzaadje proeven.


[image: ]

Een moederzielige ooievaar

 

Op een dinsdagmorgen,  toen Lutje Giel  net  wilde  opstaan, kwam Willem-Pieter  bij hem op  bezoek in het kippenhok van  de bakker.  Willem-Pieter keek heel  vreemd uit zijn ogen.

Waarom trek je zo’n  gek  gezicht? vroeg Lutje Giel.  Je hebt helemaal een rood hoofd.

Hij is er, zei Willem-Pieter, terwijl hij proestte als een paard.  Wie is  er? zei Lutje Giel.

De vogel, zei Willem-Pieter. Hij  zit bij  de kruidenier op het dak.

Wil  je geen slok priklimonade, zei Lutje Giel. Ik  wou net  mijn  ontbijt opdrinken.

Hij is bijna helemaal  wit,  zei  Willem-Pieter.

Nee,  zei Lutje Giel.  Het is doodgewone priklimonade.

Ik bedoel je  ontbijt niet,  zei Willem-Pieter. Ik  bedoel de vogel. Die  vogel  is  bijna helemaal wit.

O ja? zei Lutje  Giel. Weet je zeker  dat je geen slok ontbijt wil? Ik heb het  jou het eerst verteld, zei Willem-Pieter.  Omdat  je mijn vriendje bent.

Wat aardig van je, zei Lutje Giel.

Ik  dacht dat we  hem misschien wel  konden gaan bekijken, voor  we naar school  gaan,  zei Willem-Pieter.

Dat  kunnen we best  doen, zei Lutje Giel. Ik heb zo mijn ontbijt op.

Slaap je altijd met je kleren aan? vroeg  Willem-Pieter.
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Altijd, zei Lutje Giel. Soms doe ik mijn  schoenen uit, als ze  nat zijn.

Kon ik dat ook maar, zei Willem-Pieter. Ik moet  altijd een pyjama aan.

Wat is een pyjama? vroeg Lutje Giel.

Zo ongeveer  een soort  jasje  met zoiets als een broek, zei Willem-Pieter.  Ik  kan het je niet precies  uitleggen.

Zo’n soort  pyjama  zou ik best  willen, zei Lutje Giel.

Dat had  je  gedacht, zei Willem-Pieter. Je moet  je wassen voor  je hem aantrekt.

Lutje Giel werd  helemaal bleek. Moet  jij je  dan iedere  avond wassen? vroeg  hij.

Ja, zei Willem-Pieter. Mijn hoofd en verder overal.

Dan maar liever niet, zei Lutje Giel. Dat zal ook wel vreselijk  duur zijn, zo’n pyjama.

Ja, vreselijk duur, zei Willem-Pieter.  Ik snap  ook  niet  waarom mijn moeder al die  dure pyjama’s voor me  koopt.

Had je het  trouwens niet  over een vogel? vroeg Lutje Giel.

Ja, zei Willem-Pieter. Zullen  we gaan kijken?

 

De jongens liepen naar het huis van  de  kruidenier. Boven op de  scheve schoorsteen  zat een  heel  grote vogel  met een lange  poot. Hij heeft maar  één poot, zei Lutje  Giel.  Net als de haan.

Wat  gek,  zei Willem-Pieter. Daarnet had-ie er  nog  twee,  dacht  ik.

Dat komt omdat hij zijn andere poot heeft opgetrokken tegen  zijn buik, zei de kruidenier  die  in  zijn raam viool zat te  spelen. Dat doen  ooievaars altijd als ze staan  uit te  rusten.

O, op die  manier, zei Lutje Giel. Ik  dacht  ook al. Alleen hanen kunnen maar één poot  hebben,  volgens mij.

Nu zit ie hier  op mijn  dak, zei de kruidenier.  Helemaal alleen. Hij komt ieder jaar, maar  altijd moederziel alleen.

Moederziel? zei  Lutje Giel. Hoezo  moederziel?

Ja, zei de kruidenier. Hoezo moederziel. Gewoon  alleen  maar moederziel alleen.

O, op die manier, zei  Lutje  Giel.  Hij ziet er aardig uit.

Dat is ie misschien  ook wel, zei de  kruidenier. Het  is alleen dat ie op mijn schoorsteen zit. Op een dag krijgt iemand die schoorsteen nog op zijn hoofd.

De meester misschien? zei Willem-Pieter,  en ging wat verder van het  huis van  de kruidenier af  staan.

Ja, misschien  de  meester, zei de kruidenier.

Hij  zal  wel niet meteen vertrekken,  zei Lutje Giel.  Hij blijft  vast hier tot iemand die schoorsteen op  zijn hoofd heeft gekregen.

Ik  hoop  van niet, zei de kruidenier. Als ie maar een wijfje had,  dan zocht ie misschien een  andere plek op.

Wat is  een wijfje?  vroeg Lutje Giel.

Een  vrouwtje  voor hem,  zei de kruidenier. Ik  ben ontzettend bang  dat  die schoorsteen naar  beneden  komt.

Wij vinden wel een vrouwtje  voor de moederzielige ooievaar, zei Lutje Giel.  We  gaan er een zoeken  als we uit school komen.

Dat zou ik erg fijn vinden,  zei de kruidenier. Dan krijg je  van mij misschien een droppijp voor  zo’n wijfje.

Eén maar,  zei Willem-Pieter.  Dat  is  ook niet veel.

Ja,  nou, misschien twee of drie dan,  zei  de  kruidenier, die wist dat  Willem-Pieter  met gemak vijf  droppijpen op  kon.

Als we terug komen, hebben  we  een vrouwtje voor de moederzielige ooievaar,  zei Lutje Giel. Daar  kun je  rustig op rekenen, kruidenier.

Dat  zou  zoals gezegd erg fijn zijn,  zei de kruidenier.

OEI, zei Willem-Pieter. We moeten vlug wezen. Het  is al laat, geloof ik. Stel  je  voor dat we te laat  komen en moeten nablijven. Dat zou  verschrikkelijk  zijn.

En  dus renden de twee jongens zo  hard  als hun benen vooruit konden.

Toen  ze bij school kwamen, was de  bel al gegaan  en het schoolplein  was helemaal leeg.

Help, riep Willem-Pieter. We  zijn  te laat. HELP.

Stil toch, zei Lutje  Giel. De  mensen denken nog  dat  je aan het  verdrinken bent.

We zijn te laat, jammerde Willem-Pieter en begon  te huilen.

Mijn moeder  wordt hartstikke kwaad als  ze het  te  weten  komt.

HELLUUUP.

Rustig nou, zei Lutje  Giel. Misschien is roodhaar nog niet eens opgestaan.

Die staat altijd op, jammerde Willem-Pieter. Altijd.

Ik heb ook nog nooit gezien  dat hij  niet op was,  zei Lutje Giel.

Maar dat kan vandaag  toch anders zijn. Kom mee.

De twee jongens klopten op de deur van  de klas.

Binnen,  zei  de stem  van  de  meester.

Zei ik het niet, jammerde  Willem-Pieter. Hij  is  er.

De jongens deden de  deur open.

Waarom  komen jullie te  laat?  vroeg de roodharige onderwijzer.  Hij  zag  er  heel boos uit.

HELP, huilde Willem-Pieter. We zagen een eenzame  ooievaar, die  moederziel was.

Een wat? zei de onderwijzer.

Een moederzielige ooievaar,  zei Lutje Giel.  Hij  zat op het dak bij  de kruidenier.

Er  bestaan geen moederzielige ooievaars, zei de onderwijzer.

Er  bestaan alleen maar ooievaars.

Jamaar,  hij  was  eenzaam,  zei Lutje Giel.  En moederziel. We hebben het zelf gezien.

Dan is het toch alleen maar  een ooievaar, zei de onderwijzer.

Ga zitten en pak  je  boeken.

Hoeven we niet  na te blijven, snikte Willem-Pieter.

De omstandigheden in aanmerking genomen, zei de onderwijzer met het rode haar met een  erg wijs gezicht. Als jullie beloven het  nooit meer te doen.

Dat beloven we, riep Willem-Pieter. Nooit meer, zo lang we op school zitten.

 

Toen  het  speelkwartier  begon, vroeg Oskar aan  Lutje Giel wat  hij eigenlijk gezien  had.

Een moederzielige ooievaar, zei Lutje Giel.

Een wat? zei Oskar.

Een soort vogel,  zei Lutje Giel. Die  zijn ene poot optrekt tegen zijn  buik, als  hij staat uit te  rusten.

Mag  ik mee? vroeg Oskar.

Waar naartoe, zei Willem-Pieter, die nu weer vrolijk  was.

Naar de ooievaar, zei  Oskar.

Ja, zei Lutje Giel.  We hebben de  kruidenier beloofd dat we een vrouwtje voor hem zouden vinden.

Hoe vind je  die?  vroeg Willem-Pieter.

Kopen, zei Lutje  Giel. In een ooievarenwinkel.

Ik geloof  niet  dat  ooievaars te koop zijn,  zei Oskar. Ik geloof dat ik daar eens iets over gelezen heb.

In wat voor  boek heb je dat gelezen, zei Lutje Giel.

Dat  weet  ik niet, zei Oskar. Maar er stond: Ooievaars zijn niet te koop …  Dat kan ik  me goed  herinneren.

Doet er ook niet toe, zei Lutje  Giel. Ik heb geen geld.

Er stond  ook  in dat  boek:  Ooievaars  laten  zich  niet vangen …, zei Oskar.

Wat een  slecht boek, zei Lutje Giel. Een  echt snertboek.  Jammer dat je  je niet  kan herinneren hoe het heette. Dat boek zou ik liever niet  lezen.

We krijgen pijpjesdrop, zei Willem-Pieter.  Ieder  drie.

Wat  vervelend dat je dat boek hebt  gelezen, zei Lutje Giel. Nu vinden we nooit een vrouwtje voor de moederzielige ooievaar.

De schoolbel ging en de kinderen holden  naar binnen  om in hun schriften te gaan schrijven.

 

Toen de school uit was, liepen de  drie jongens samen over straat.  Dat is nou vervelend van  dat  boek,  zei Lutje  Giel. Weet  je heel  zeker dat je dát boek gelezen hebt?

Ja, zei Oskar. Krijg ik ook drie droppijpen?

Natuurlijk,  zei Willem-Pieter. Anders krijg  je er wel een van Lutje Giel.

Je leest te veel slechte  boeken, zei Lutje Giel. Veel te veel slechte boeken, Oskar.

De jongens stonden stil  om in de tuin van  mevrouw Barends te kijken.

Wat een goeie appels, zei Willem-Pieter. Als je daar eens  een paar van mocht proeven.

MOET  JE ZIEN WAT DAAR  LOOPT,  riep Lutje Giel. Een soort ooievaar.

Nee, zei Oskar.  Dat is een gans.

Toch lijkt hij  wel een  beetje op een  ooievaar, zei  Lutje Giel. Misschien wat dikker. Vind je niet, Willem-Pieter?

Ja, zei Willem-Pieter. Als dat een gans is, dan is  het in  ieder geval de meest ooievaarachtige gans die  ik ooit gezien heb.

Zou de moederzielige  ooievaar ermee willen trouwen, als we hem meenamen naar de kruidenier?  vroeg Lutje  Giel.

Misschien krijgen we wel meer dan drie  droppijpen  omdat hij zo vet is, zei Willem-Pieter.
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Zou hij zijn ene poot op kunnen trekken tegen  zijn buik? zei Lutje Giel.  Anders wil de moederzielige  ooievaar niet  met hem trouwen.

Dat kan ie  geloof ik wel,  zei Oskar. Dat kan ik  zo aan hem  zien. Heel plat tegen zijn buik zelfs.

Hoe krijgen  we hem te  pakken? zei  Willem-Pieter. Ik denk niet dat we hem  kunnen lenen. Mevrouw Barends  ziet er zo nijdig uit.

Ze heeft ook een bril,  zei Lutje Giel.  Ze heeft vast altijd een ontzettend slechte bui. Nee, die krijgen  we niet te leen.

Dan stelen we hem,  zei Oskar.

Dat mag  niet, zei Willem-Pieter  en hij  keek erg verschrikt.  Dat zegt  mijn moeder.  Je komt ervoor in de gevangenis.

Dan lenen we hem alleen,  zei Lutje Giel. Zonder dat mevrouw  Barends het ziet.

’s Nachts, zei Oskar. Dan gebeurt er niks.

Er zijn trouwens  geen gevangenissen hier in  het dorp, zei  Lutje Giel.  Heb jij er ooit een gezien?

Nee, zei Willem-Pieter. Maar  ik durf niet mee te doen.

Dan lenen we  hem terwijl jij slaapt, zei  Lutje Giel. En daarna  halen  we jou op.

Ik moet slapen  ’s nachts,  zei  Willem-Pieter. Dan  word ik groot en sterk.

Dat ben je  al, zei Lutje  Giel. Je  bent al groot, Willem-Pieter. Stel je voor dat je nog groter  wordt, zei Oskar. En één nacht  maakt ook niet zo  veel  uit.

Ik durf  toch  niet,  zei Willem-Pieter. Als mijn moeder het nou merkt?

Dat merkt ze niet, zei Oskar. Je klimt  gewoon uit het raam. Ik val  te  pletter, als ik  uit het  raam  klim, zei Willem-Pieter.

Het is  ver  boven  de  grond.

We krijgen er  pijpjesdrop voor, zei  Lutje Giel. Misschien ieder vijf.

Dan durf  ik wel wat,  zei  Willem-Pieter.  Maar ik  wil  niet mee de gans  lenen.

 

Toen het pikdonker was en het hele dorp sliep,  slopen  Oskar en Lutje Giel mevrouw Barends’ tuin binnen.

Denk je  dat  ze ons in het donker kan zien, met een bril? fluisterde Lutje Giel.  Er  zijn  mensen die dat  kunnen.

Mevrouw Barends niet, fluisterde Oskar.  Ik kan haar  horen snurken.

Hoe  vangen we hem in het donker?  vroeg Lutje Giel.

Door  het geluid van een  ooievaar na te doen,  zei  Oskar.

Wat voor  geluid maakt een  ooievaar? zei  Lutje Giel.

Weet ik niet, zei  Oskar.  We  proberen gewoon een paar verschillende  geluiden.

Als hij maar niet  doof  is, zei Lutje Giel. Dan  vangen we hem  nooit.

De  jongens kropen  door het  donker naar een klein schuurtje.

Daar rook  het  lekker naar bloemen in het donker.

Nu probeer ik een geluid, fluisterde Oskar. Luister.

Oskar maakte een vreemd geluid.

Hij komt niet,  zei Lutje  Giel. Probeer een ander geluid.

Oskar  probeerde een ander geluid.

Hij is  doof, zei Lutje Giel.  Hij komt niet.

Het  zal  wel niet  het  goeie geluid zijn geweest, zei  Oskar. Ik weet er nog een.

Oskar probeerde  het laatste geluid dat hij wist.

Nu komt ie, fluisterde Lutje Giel. Hij  sloft  bij het lopen.

De twee  jongens konden  de witte  gans  uit de deur van het schuurtje zien komen.

Hoe krijgen  we hem over het  hek? fluisterde Lutje Giel.

We tillen hem er overheen, fluisterde  Oskar.

Ben je  betoeterd,  zei Lutje Giel. Hij is net zo dik als  mevrouw Barends.

Er zit  wel een gat in  het hek, zei Oskar. Toen deed hij  het geluid nog eens en de  gans liep  achter  hem aan.

De jongens  vonden een gat  in het  hek, en  de gans liep  zo  met ze mee, helemaal naar  Willem-Pieters huis.

Hoe maak je  een slapende jongen wakker? vroeg Oskar.

Door  steentjes tegen  zijn  raam  te gooien, zei  Lutje Giel.

De jongens raapten op de weg wat steentjes bij elkaar en gooiden ze tegen Willem-Pieters  raam. Maar Willem-Pieter  werd niet wakker.

Misschien moeten we harder  gooien,  zei  Lutje Giel. Hij hoort het natuurlijk niet omdat hij droomt.

Oskar vond een  grote  steen.

Deze hoort ie wel, zei Oskar. En hij gooide  de steen tegen de  ruit.

SSJIENG, ging  het. Heel hard.

Maar Willem-Pieter  werd niet  wakker.

Misschien durft hij niet eens  wakker te worden, zei  Lutje Giel.

Voor zijn moeder niet. Wat jammer nou. Ik had graag  zijn  pyjama  willen zien.

Wat is een  pyjama, zei  Oskar.

Een soort  jurk of zo  iets, zei Lutje Giel. Je moet  je wassen voordat je hem aantrekt.

Dat is raar zeg,  zei  Oskar. Slaapt hij iedere nacht  met dat ding aan?

Ja, zei Lutje Giel.  Vreselijk joh.  Hij wordt  iedere avond gewassen. In een soort tobbe, geloof ik. Hij maakt vast  elke avond een heel stuk  zeep  op. En een  berg zeepvlokken.

We  kunnen  hier ook morgen vroeg  terugkomen en proberen hem te zien te krijgen als hij  opstaat, zei  Oskar. Nu moeten we  naar de  moederzielige ooievaar toe. We kunnen niet de  hele nacht  blijven wachten tot hij  wakker  wordt.

Misschien kun je  wel helemaal niet  wakker worden, met zo’n hele  pyjama  aan, zei Lutje Giel.

De  jongens  gingen op  weg naar  het huis van de kruidenier.  De gans liep  hen vlak  op de hielen. Toen ze bij het huis van de kruidenier kwamen, konden  ze de moederzielige ooievaar bovenop de schoorsteen zien staan.

Volgens mij is  de schoorsteen schever dan vanmorgen, zei Lutje Giel. Nog een geluk dat we een vrouwtje voor hem gevonden hebben.

Jamaar, hoe krijgen we hem naar boven?  zei Oskar. Ik geloof niet dat  hij kan vliegen.

De jongens stonden naar de gans te kijken.

Nee, daar zeg je wat,  zei Lutje Giel. Hoe krijgen we  zo’n zware vogel helemaal daar bovenop?

Hadden we maar een ladder, zei Oskar. Misschien loopt ie dan vanzelf naar boven.

We laten hem gewoon beneden in de tuin, zei Lutje  Giel. Hij kan toch ook niet zonder ladder  van  het dak af, als ze een andere plek gaan zoeken om  te wonen. Dan  valt ie en  bezeert ie zich.  Nee, we binden  hem aan de pomp vast, anders loopt ie nog  achter ons aan naar huis.

En  toen bonden de  jongens de  gans  aan de pomp van de kruidenier vast en  gingen naar huis.

 

De volgende  morgen kwam Oskar aanhollen bij Lutje Giel  en hij riep:

Kom gauw! Moet je horen  hoe  ze te keer gaat.  Maak  voort.  Lutje Giel maakte  voort. De eenpotige haan  sprong van schrik hoog in de lucht en  verloor een veer  uit zijn  staart.

KUUK, riep hij de jongens achterna. Maar dat hoorden ze niet.

Toen  ze  bij het huis van de  kruidenier kwamen,  hoorden ze wel dat daar een dame verschrikkelijk  hard stond  te schreeuwen.  Zo hard als  ze nog nooit een dame hadden  horen schreeuwen.

Dat  is mevrouw Barends, zei Lutje Giel. Ze  schettert nog harder dan de radio  van de slager. Moet je  horen hoe  ze  te keer gaat.  Ooh,  wat een leuk  gehoor is dat.

Naast het huis van de kruidenier stond mevrouw  Barends in  haar nachthemd en  boven  op het dak  zat de kruidenier  met zijn  viool onder zijn arm. De kruidenier zag er  erg  bang uit.

Zo stug  heb ik het nog nooit  meegemaakt, gilde mevrouw Barends. Mijn  lieve gans  Gijs stelen midden in de  nacht. Zo iets heb  ik nog nooit meegemaakt.

Jaam  … zei de kruidenier. Jaam…  jaam…

Hij stond in  jouw tuin, riep mevrouw Barends.  Mijn gans  Gijs zal  niet uit zichzelf  weglopen en  zich aan jouw  pomp vastbinden. POE. Jij  ging het cachot  in, als  het  aan mij  lag.

Wat  is  het  cachot? fluisterde Lutje Giel tegen Oskar.

Een soort hoed, geloof ik, zei Oskar. Dat heb  ik in  een boek gelezen.
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POEOE, riep  mevrouw Barends. Ik koop  nooit meer iets bij je. Nog geen speld.

En toen nam  mevrouw Barends de gans Gijs onder haar arm en ging naar huis.

Oei, die is sterk,  zei Lutje Giel tegen de kruidenier.  En  ze schetterde net  zo hard als de radio van de  slager.

Harder, zei de  kruidenier. Veel harder. Maar ik  begrijp niet hoe die domme  gans van haar  in  mijn tuin  is gekomen. Dat gaat mijn  verstand te boven.

De moederzielige  ooievaar is weg, zei Lutje Giel. Die is zeker bang  geworden  door mevrouw Barends.

Vast  en zeker, zei de kruidenier. Maar  luister  eens jongens.  Als jullie wat voor me willen doen, geef  ik jullie ieder een droppijp. Wat zeggen  jullie daarvan?

Eén maar, zei Oskar.

Twee, zei de  kruidenier. Als jullie  bij de smid een ladder willen gaan halen.

Waarvoor? zei Lutje Giel.

Om van het dak  af te komen,  zei  de  kruidenier. Ik ben helemaal duizelig  en draaierig.

Jamaar, hoe ben  je dan naar boven gekomen? vroeg Lutje Giel.

Geen  idee, zei de kruidenier. Het ging zo wild  toe dat  ik daar helemaal niet op gelet  heb. Maken  jullie een beetje voort met die  ladder.

Lutje Giel  en  Oskar gingen vlug  de ladder  halen.  Toen  de kruidenier naar  beneden geklommen  was, zei  Oskar:

Had  je het niet  over een  paar droppijpen, kruidenier?

Ja, ja, zei de kruidenier. Die  ga ik zo halen. Laat  me eerst even wat  op adem komen.

Toen  de jongens naar school gingen,  zei Lutje Giel. Ik wil één droppijp voor  Willem-Pieter bewaren. Hij  kon  het ook niet helpen dat  de moederzielige ooievaar  het liefst alleen wilde  zijn.

Dat wist  ik  trouwens best, zei  Oskar.  Ik  wist best dat de moederzielige ooievaar het  liefst alleen wilde zijn.  Dat heb ik in een boek  gelezen.

Waarom zei  je  dat  gisteren  dan niet?  vroeg Lutje Giel.

Omdat ik het  gisteren vergeten was, zei  Oskar.
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Willem-Pieter viert zijn verjaardag

 

Morgen  heb ik mijn  verjaardagsfeestje,  zei Willem-Pieter.  Met taart en limonade en knakworstjes.  Dat is  omdat ik dan jarig ben.

Jarig, zei Lutje Giel.  Hoe  bedoel je, jarig?

Omdat  ik op een keer geboren ben, zei  Willem-Pieter. Dan heb je  ieder jaar op  die tijd een verjaardag.  Met visite. En  je krijgt kadootjes.

Ooh, zei Lutje Giel.  Krijg je kadootjes omdat je geboren  bent? Ja, zei  Willem-Pieter. Maar  alleen op  je  verjaardag natuurlijk.

Dat heb ik  nog nooit geprobeerd, zei Lutje Giel. Waarom ben je  trouwens  geboren, Willem-Pieter?

Dat  weet ik niet, zei Willem-Pieter. Dat weet alleen mijn moeder.

Ik heb eens een veulen gezien dat geboren werd, zei  Oskar. Het kwam uit een ander  paard.

Nee toch, zei Lutje Giel. Uit een ander  paard?

Ja, zei Oskar. Het paard verloor zomaar  een klein paardje,  uit  zijn lijf, en  toen was het geboren.

Zouden wij ook  uit een paard gekomen  zijn?  zei  Lutje  Giel. Dat weet  ik niet, zei Oskar.  Daarover heeft nog nooit iemand me willen vertellen.

Ik ben in ieder geval niet  uit  een paard gekomen, zei  Willem-Pieter.  Want wij hebben nooit een  paard gehad. Maar morgen is mijn verjaardag en  jullie mogen hem komen vieren.

Hoera, riepen Lutje Giel en Oskar. Krijgen wij dan ook taart en limonade?

Ja, zei Willem-Pieter. Zo  veel als jullie op kunnen.

Krijgen  we ook kadootjes?  zei Lutje Giel.

Nou …  zei Willem-Pieter.  Dat  weet ik niet precies. Ik zal  het aan mijn moeder vragen.  Maar ik geloof  dat ik ze  alleen krijg.

Dat geeft ook niet,  zei  Lutje Giel. Misschien  krijg je er zo  veel  dat er voor ons ook nog een paar bij zijn.

Neeee, zei Willem-Pieter. Verjaardagskadootjes mag  je  niet aan anderen  weggeven, zelfs niet aan  je beste vrienden. Maar jullie  kunnen mij toch een  kadootje geven.  Dat zou ik  leuk  vinden.

Jaaa, riep Lutje Giel. Dat is een goed  idee. Wat voor  soort kadootjes moeten het zijn?

Dat mogen jullie zelf weten, zei Willem-Pieter. Jullie mogen alleen niet zeggen wat het  is. Dat is altijd een geheim.

Dat is het leukste wat ik ooit  heb gehoord, zei Lutje  Giel. Dat kadootjes  een geheim  zijn.

Ja,  zei Willem-Pieter. Ik mag ze pas  zien als ik ze open maak. Ooooh,  dat wordt  mieters, zei Lutje Giel.  Reken maar  dat ik morgen  een  prachtig geheim  kadootje voor je meebreng.

 

De volgende  dag  gingen Lutje  Giel  en Oskar  na schooltijd naar Willem-Pieter. Ze waren allebei voor de eerste  keer in hun leven naar de  kapper  geweest, want  Willem-Pieter had  gezegd dat zijn moeder jongens met  geknipt haar  erg  aardig vond. Ze hadden allebei een doos  onder hun arm en  zagen  er  heel geheimzinnig uit.
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Wat heb  jij  in je doos? zei Oskar.  Het lijkt  wel of er iets  in heen  en weer beweegt.  Net een  dier.

Het is een  geheim,  zei  Lutje Giel. Niemand komt het te  weten  voordat  mijn vriend Willem-Pieter de  doos  open  maakt.

De mijne ook, zei  Oskar. Die is net zo geheim als de jouwe. Dat geloof ik niet, zei Lutje Giel. De mijne is  de geheimste van allemaal.

Dat kan niet, zei Oskar. De mijne is geheimer  dan de jouwe.

Wat een onzin, zei Lutje Giel.  Dat soort  dingen moet  je  mij  niet komen  vertellen.

Dat van jou is toch alleen maar een pad, zei  Oskar. Padden zijn niet geheim.

Dat is kletskoek,  zei Lutje Giel. Hoe weet  je dat  het een pad is?  Ik kan het horen, zei Oskar. Het klinkt  zo kledderig, als je met  de doos schudt.

Lutje Giel werd zo kwaad dat hij Oskars pet van zijn hoofd trok en hem op  de  weg smeet.

Je  hoeft mijn pet niet af te trekken, alleen maar omdat ik precies weet wat je in je doos  hebt, zei Oskar. En toen  greep hij Lutje Gids pet  en smeet hem naast zijn eigen.

Ooh,  riep Lutje Giel.

Even  later lagen  beide  jongens in de  greppel en gingen ze elkaar te  lijf.  Ze waren zo kwaad dat ze niet eens de slager in de gaten  hadden, die aan  kwam  rijden op Mozes de  geit.

Wel ja, riep de slager. Wat zie ik.  Twee kwaaie vechtjassen. En toen lachte hij  zo  hard dat hij van Mozes de geit afviel.  Zag  je  dat, zei  Lutje Giel,  die Oskar  bijna een oor van  zijn hoofd trok. Zag je dat de slager van Mozes de geit viel? O o, wat zag dat er gek  uit.

De jongens  hielden op  met vechten  en keken  omhoog naar de weg  waar de  slager zijn  buik lag vast  te houden van  het lachen.

Wat een stel  vechtjassen, riep de slager en hij bleef maar grinniken  alsof  hij helemaal  niet van de  geit was gevallen. Ja,  dat  kan geen  kwaad, een gezond  vechtpartijtje af  en  toe.

Niet  af en toe, zei  Oskar. Wij  mogen  best  vechten, als we kwaad  worden.

Hahahahaha,  riep de slager  en  klom weer  op de  geit, terwijl hij met zijn hand  over zijn voorhoofd streek, want doordat  hij  zo  veel had gelachen, was  hij gaan zweten. Wat hebben jullie  daar in die dozen, als  ik vragen  mag?
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Dat is een  geheim, zei Lutje Giel. Nietwaar,  Oskar?

Ja,  zei Oskar.  Dat zeggen  we niet.

Wat zag  dat er leuk uit, zei de  slager.  Hahaha.  Nou,  veel plezier jongens.

Toen  reed  hij naar het dorp,  terwijl hij de hele tijd  hahaha zei. Het  is niet erg als je  weet wat er  in  mijn  doos  zit, zei Lutje Giel. Je mag het  alleen tegen niemand zeggen.

Nee, zei  Oskar. Jij  mag ook best weten wat ik in mijn doos heb. Jaaa, zei  Lutje Giel  met een blij gezicht. Dat wil ik erg  graag  weten, Oskar.

ER  ZIT NIKS IN, zei Oskar.

Zit er  niks in, zei Lutje Giel en hij keek heel  verschrikt. Je kunt iemand toch  geen  kadootje geven dat niks is.

Jawel, zei Oskar.  Want wat  er in mijn doos zit is eigenlijk alleen maar ONZICHTBAAR.

Oooh, zei Lutje Giel.  Zo geheim  dat het helemaal onzichtbaar is.  Precies,  zei Oskar. Het allergeheimste kadootje.

Ja, zei  Lutje Giel. Jij  kan goed  geheime kadootjes bedenken, Oskar.

Ja, zei Oskar.  Hij zag er een  beetje  belangrijk uit. Ik heb er ook de hele nacht  over liggen piekeren.

De jongens raapten hun petten van de weg  op, zetten ze op hun hoofd en liepen naar Willem-Pieters huis.

Willem-Pieters moeder deed  de deur voor  ze open.

Dag, zei ze. Welkom. Maar wat zien jullie  eruit! Alle mensen nog aan toe. Hebben  jullie  gevochten?

Oh, neee,  zei Lutje Giel. We kwamen  een  wild eh … beest tegen. Een groot wild  beest  dat ons  ondersteboven gooide. Hè  Oskar?

Ja,  zei Oskar.  Ontzettend wild.  Hij smeet ons helemaal  het veld in.

Ja, zei Lutje Giel.  En  hij  is ook de winkel van de  slager binnengerend.

Jamaar, allemensen, zei  Willem-Pieters  moeder. Dat  is vreselijk zeg. Heeft hij iets  stuk  gemaakt?

Jaaa, zei Lutje Giel.  Hij sloeg  een paar  ruiten kapot,  geloof ik. Een  paar kleintjes in ieder  geval.

Jamaar, dan moeten we als de wind de smid  waarschuwen, zei Willem-Pieters moeder.  Dat  beest  moet  toch gevangen worden voor hij nog meer schade  aanricht.

Hij is vast al gevangen,  zei Oskar.  Ik dacht  dat  ze  hem  gevangen hadden  toen  hij de  winkel  van de slager binnenrende. Hij  kwam in ieder geval  niet meer naar buiten, terwijl wij in het veld lagen.  Deed het geen pijn?  zei Willem-Pieters moeder.  Hebben  jullie  geen schrammen?

Een heleboel, zei Oskar. Onder onze kleren.

Nou, zei  Willem-Pieters  moeder. Het is maar goed dat het daarbij gebleven is.  Vegen jullie je  voeten nu  maar goed af  op de mat en kom dan  in  de  kamer de jarige job  feliciteren.

De  wie? zei  Lutje Giel.

Willem-Pieter, zei Willem-Pieters moeder. Jullie  weten toch wel dat  hij vandaag  de jarige job is?

We hebben gehoord dat hij jarig is  en dat hij  geheime kadootjes  moet krijgen,  zei  Lutje Giel. Maar we hebben niks gehoord over een of andere job.

Nee, dat kan  zijn,  zei Willem-Pieters moeder.

De jongens veegden  hun voeten ieder tien keer op de mat en gingen  toen  Willem-Pieters kamer binnen.

Neee, zei Willem-Pieter.  Komen  jullie nu  al.

Jaaa, zei Lutje Giel. En we  hebben de kadootjes waar je het  over had  bij ons.

Ieder eentje, zei Oskar. Het mijne is  het  geheimst.

Ja, dat klopt, zei Lutje Giel. En Oskar heeft helemaal niet geslapen vannacht, omdat  hij over dat kadootje lag te denken.

Nee maar, dat is verschrikkelijk, zei Willem-Pieters moeder.

Dan  zul je  wel ontzettende  slaap hebben.

Neee, zei Oskar. Ik slaap toch nooit ’s nachts.

Jamaar,  dat  is  verschrikkelijk, zei Willem-Pieters moeder. Willem-Pieter slaapt  negen  uur per  nacht.

Hij heeft ook een pyjama, zei Lutje Giel. Maar Oskar en  ik hebben geen zin om ons iedere avond  te wassen.

Zo, zei Willem-Pieters moeder. Nee,  dat  kan zijn.

Mag ik de dozen open maken,  zei Willem-Pieter.

Ja, zei Lutje Giel. Die van Oskar  het laatst.

Willem-Pieter  pakte  Lutje Gids  kadootje uit.

Oooh,  zei hij. Zo  een heb ik altijd willen hebben.  Maar mijn moeder  zegt dat het  een smeerboel  is, zo’n ding in huis.

Mag ik  dat prachtige kadootje eens zien,  zei Willem-Pieters moeder. Het ziet er spannend …

Meer zei Willem-Pieters moeder niet.  Toen ze  de pad  zag, rende ze met een harde gil naar de  keuken.

Wat moest je moeder vlug naar de  keuken, zei  Lutje  Giel. Ze kan hard  lopen zeg, je moeder. Harder dan  dat beest  dat  we onderweg tegenkwamen.

Dat moet om mijn verjaardag zijn, zei Willem-Pieter. Anders  rent ze nooit.

Nu moet je MIJN  kadootje uitpakken,  zei Oskar.

Willem-Pieter pakte Oskars kadootje  uit. Toen hij  het  deksel eraf had gehaald, stond  hij even in de  doos te kijken.

Je bent zeker  vergeten het kadootje  erin  te doen, zei  hij. Ik zie, geloof ik,  niks in die  doos.
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Ha, zei Oskar  met een heel gelukkig  gezicht.  Er ZIT  best wat in  de doos.

Toch zie ik niks, geloof ik, zei Willem-Pieter.

Dat is  omdat het  kadootje onzichtbaar is, riep Oskar en  zag er uit als de gelukkigste jongen  van de  wereld. Het  is een onzichtbare appel.

Oooh,  zei Lutje Giel en tuurde in de doos. Hij  zag helemaal groen  van jaloezie.

Kun je een onzichtbare appel  eten? vroeg Willem-Pieter. Natuurlijk, zei Oskar.  Maar  ik weet niet  hoe het smaakt. Willem-Pieter nam een hap van de onzichtbare appel en kauwde er een beetje  op.

Ik  vind  dat hij niet echt  ergens naar smaakt, zei hij. Hij smaakt een beetje  naar lucht, geloof ik.

Je moet  nog een paar happen nemen, zei Lutje Giel.  Er  zit zeker niet zo veel sap in de schil.

Toen Willem-Pieters  moeder haar hoofd  om de hoek van de deur stak  om te  zien  of die  vieze  pad al weer  ingepakt  was,  zag ze  haar zoon, de jarige job, met één  hand  op  een vreemde manier in de  lucht,  ergens op  staan kauwen. Even later deed hij zijn  hand naar  zijn mond en het leek haast alsof hij zomaar in de lucht beet. Toen kauwde hij weer heel erg,  zo  ongeveer als een jongen die een appel eet.

Wat doe je dáár?  zei  ze. Het lijkt wel of je ergens op  staat te kauwen.

Een  onzichtbare appel, zei  Willem-Pieter. Ik  heb hem  van mijn vriend  Oskar gekregen.

Willem-Pieters  moeder deed de keukendeur met een geweldige  klap dicht.

Tsss, zei  Lutje Giel.  Tsss,  wat een leuke moeder heb jij. Ze doet allemaal  van die leuke dingen.

 

Het werd  een heerlijke verjaardag, die Willem-Pieters moeder  zich nog jaren lang  kon herinneren.

Eerst at Oskar de hele taart  op en een van de kaarsjes, en Lutje  Giel  dronk  acht glazen  priklimonade. Hij kreeg zo’n pijn  in zijn buik dat  hij op de grond moest gaan  liggen, terwijl de anderen  opaten wat er  nog over was.

Daarna speelden ze met  de  pad op het  vloerkleed  en probeerden hem een  knakworstje te  geven. Maar  padden schenen  knakworstjes  niet  lekker te vinden. Willem-Pieters  moeder deed de hele tijd geweldig leuk. Als ze de  pad  over het vloerkleed zag  wandelen, begon ze iets te roepen  en te  schreeuwen  dat ze niet konden verstaan.
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Spreekt  jouw moeder Duits? vroeg Lutje Giel.

Dat weet  ik niet, zei Willem-Pieter. Ze doet het  in ieder geval nooit zo hard als nu.

Toen de  pad  iets op het vloerkleed had gedaan waarvan  de  jongens niet konden uitmaken wat het was, zei Willem-Pieters  moeder  dat ze buiten moesten gaan spelen en de pad mee moesten  nemen.

Buiten regende het. De jongens groeven  een  slootje in het grasveld, een flink slootje, dat ze vol  lieten lopen met water uit de  tuinslang. Toen ze daar genoeg van hadden  gekregen, klommen ze  op het dak  en  probeerden  door  de schoorsteen naar  beneden te komen.  Die was  heel erg zwart  en  Oskar  zat  er langer dan  een half uur in vast.

Ze klommen  ook in de pruimeboom van Willem-Pieters  moeder, en Lutje  Giel brak een  tak, viel  naar beneden en kreeg een bloedneus.

Op het  laatst kwam Willem-Pieters vader  thuis. Hij  kreeg  een heel  rood hoofd  toen hij in  het slootje viel  en modder  op zijn lichtblauwe jas  kreeg. Hij zei dat Willem-Pieter nu  naar  bed moest. Oo, zei Lutje Giel. Mogen  we hier  blijven en zijn pyjama  zien? NEE, riep  Willem-Pieters moeder.

NEE,  riep  Willem-Pieters vader. Jullie  moeten nu naar huis. Willem-Pieters moeder heeft  hoofdpijn  gekregen.

Wat jammer, zei Oskar. Maar we kunnen het toch hier vanuit de tuin zien? Dan moet Willem-Pieter  in het  raamkozijn gaan staan.

NEE, schreeuwde  Willem-Pieters  moeder.

Nou, zei  Lutje Giel. Laten we  dan maar  naar huis  gaan. Het  was  een  leuke verjaardag, mevrouw Willem-Pieter.

NEE, schreeuwde  Willem-Pieters moeder.

Zo, zei  Lutje Giel. De  volgende keer dat  Willem-Pieter  jarig  is komen  we weer. Wie weet wordt het  dan nog leuker.

NEE, riep Willem-Pieters moeder. Willem-Pieter viert geen verjaardag meer.

 

Dat is toch raar, zei  Lutje Giel, toen Oskar en hij over de  weg naar huis liepen. Waarom zou hij geen verjaardag meer vieren?

Dat weet  ik  niet, zei Oskar.  Maar ik denk  dat ik er over een paar dagen een ga vieren. Met een stuk  of twee van die taarten. Het is wel  jammer dat ik niet zo’n leuke moeder heb  als Willem-Pieter.
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Een  verborgen schat

 

Op een  dag had Willem-Pieter  een nieuwe  broek.

De broek was rood,  met blauwe  strepen.

Hoe  kom je  aan zo’n mooie broek?  vroeg  Lutje Giel. Dat is  de allermooiste broek die  ik ooit heb gezien. Hij is nog mooier dan  de zondagse broek van de smid.

Die krijg  je van je  tante in Ruurlo, zei Willem-Pieter.

Ik  heb geen tante, zei  Lutje Giel.  Tenminste niet in Ruurlo. Dan moet je er  een zien te  krijgen, zei Willem-Pieter.  Het  is  een hartstikke fijne broek.

Er  zitten veel zakken in, zei Lutje Giel. Hoeveel zakken zitten erin, Willem-Pieter?

Vijf, zei Willem-Pieter. In  een van de zakken zat een  kaartje.  Een schatkaartje.

Een  schatkaartje, zei  Oskar. Hoe bedoel  je, een schatkaartje? Een kaartje om  schatten mee te  vinden, zei Willem-Pieter.

Ik  heb een boek over schatten gelezen,  zei Oskar.  Over  een man die een schat vond in de grond. In het boek stond dat  hij die  schat  vond, omdat hij zo goed  was.

Daarover staat niks op  dit kaartje, zei  Willem-Pieter. Er staat  alleen waar je een schat  kunt vinden.

Die man in het  boek groef  en groef dagen lang naar een schat, zei Oskar. Hij groef  wel één  of drie dagen. En hij vond hem,  omdat hij erg goed  en vriendelijk was.
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Daarover  staat niks op mijn  kaartje, zei Willem-Pieter. Er staat alleen maar iets over een schat. Maar niks  over graven of goed zijn.

Wat zou  het voor  een schat zijn? vroeg Lutje Giel.

Gewoon  een  doodgewone schat,  zei Willem-Pieter. Een verborgen schat.

Ooooh,  zei Lutje Giel.  Verborgen. Van zo’n  verborgen schat  heb ik nog nooit gehoord.

Nee, zei Willem-Pieter. Maar dat staat er.  Er  staat: EEN VERBORGEN SCHAT.

Waar  zou zo’n schat verborgen zijn? vroeg Oskar.

In de bergen, zei Willem-Pieter.

Maar  er zijn  hier helemaal geen bergen, zei Oskar. Ik  heb hier in de  buurt nog  nooit een berg  gezien.  Er zijn vast  alleen  bergen in Parijs en Arabië.

Ook  in  Rusland, zei Lutje Giel. En  op Terschelling.

Niet op Terschelling, zei Willem-Pieter.  Er zijn ratten op Terschelling, maar geen bergen.

Kan niet, zei Lutje Giel. Ik heb zelf  een keer een bergje gezien,  toen ik op  Terschelling was. Een  klein spits bergje.

Staat er echt  niet waar  de berg met de verborgen schat is?

vroeg Oskar.

Nee, zei Willem-Pieter.  Er staat alleen wat  over  een  schat.

Kijk  maar.

Oskar en Lutje Giel lazen het kaartje.

Ja,  dat  klopt, zei Lutje  Giel. Wil  je dat kaartje  niet verkopen, Willem-Pieter?

Nee, zei  Willem-Pieter. Ik vraag het eerst  aan mijn moeder.

Die maakt uit of ik mijn kaartjes mag verkopen.

Nou, zei Lutje Giel. Ook jammer.

 

Maar de volgende dag kwam  Willem-Pieter  naar Lutje Giel toe en hij zei dat hij het kaartje best mocht verkopen  van zijn moeder.  Hij  zei dat  zijn moeder niets om  het kaartje gaf.

Ze zegt dat het flauwe kul is  wat er  op dat kaartje staat,  zei  Willem-Pieter.  Zulke kaartjes zitten er in alle broeken,  zegt ze.

Niet in de  mijne, zei Lutje Giel. Zei je moeder echt dat er schatkaartjes in alle broeken zitten?

Ja, zei Willem-Pieter. Ze zegt dat het kletskoek  was, wat er op stond.

Wat vreemd, zei Lutje Giel. Ik  heb een  heleboel broeken gehad, maar nog  nooit met  zo’n kaartje. Weet  je zeker dat je het best mocht verkopen van je moeder?

Helemaal zeker, zei Willem-Pieter. Ze  zei dat ik het weg moest  gooien.

Ja, dan  zal het wel goed zijn, zei  Lutje Giel.  Wat  moet  je voor dat schatkaartje hebben?

Dat weet ik niet  precies,  zei Willem-Pieter. Misschien twee  pijpjes drop of  zo.

Wat jammer  nou, zei Lutje Giel. Ik heb geen pijpjesdrop. Maar jij  mag wat  van de schat hebben, als we  hem  vinden.

Ja graag, zei Willem-Pieter.

Lutje Giel  kreeg het kaartje.

Stond er niks  op over goud? vroeg Oskar.

Nee, zei Lutje Giel.  Er staat alleen dat er een schat  is in een berg,  en je mag zelf weten  welke.

Er  staat SMAKKO-DAK,  zei  Willem-Pieter. Er staat dat je SMAKKO-DAK moet zeggen.

Ja, zei Lutje Giel.  Er staat dat je SMAKKO-DAK  moet zeggen, als je  bij de  berg  komt. Anders krijg je de verborgen schat niet. Wat betekent  dat? zei  Oskar.

Dat  weet niemand, zei Lutje  Giel.  Dat moet je gewoon  zeggen, als je die schat wil  hebben.

Mijn moeder zegt dat SMAKKO-DAK flauwe kul  is, zei Willem-Pieter. Ook al klinkt het leuk.

Als  we uit school  komen, gaan we met  zijn allen op zoek naar  een berg, zei Lutje  Giel. Ik wil wat graag  zo’n verborgen schat  zien.

 

Toen  de jongens die middag over  de stoffige landweg  liepen  op zoek naar  een berg, vertelde Oskar de twee anderen dat hij ergens in een boek gelezen  had  dat er  in de buurt  van alle bergen bergbewoners waren.

Wat zijn  bergbewoners? zei  Lutje Giel.

Dat is een soort  mensen dat in de  bergen woont,  zei  Oskar.

Ik hoop dat  we er  een paar te zien  krijgen, zei Lutje  Giel.  Dat zou  ik  leuk vinden.

Zijn ze gevaarlijk? zei Willem-Pieter.

Daarover  stond er  niks, zei Oskar. Er stond alleen  dat ze daar  woonden.

Zij zullen  de schatten wel verbergen,  zei Lutje Giel. Als  we er  maar een paar  tegenkomen.

De jongens sjokten  verder. Het was een warme dag en de lucht  was  vol vliegen. Willem-Pieter kreeg er  een  in zijn  ene oor.

Hee ha ha  hee,  riep hij. Het  kietelt zo lekker.  Moeten jullie  ook  proberen.

Oskar  en Lutje Giel probeerden  een vlieg in hun oor te krijgen, maar dat was  moeilijker dan  het  leek.

Er komen  natuurlijk alleen  vliegen in  oren zoals  van Willem-Pieter, zei Lutje Giel. De onze zijn vast te vuil, Oskar.

Moet je daar zien, zei  Oskar en hij  stond  stil. Wat ligt hier een bende  lekker gras op het veld. Je  kan een heel hol  bouwen van al dat  gras.

De jongens  liepen het veld  in. Eerst  verzamelden ze een kleine  stapel waar  ze in wegkropen, zodat alleen hun hoofden eruit staken.

Zullen we op  de weg  een grote berg gras  maken? zei Lutje Giel.

Zodat de auto’s er niet langs kunnen?

Jottem, zeiden de  twee anderen. Goed  idee.

De  jongens verzamelden  een  heleboel gras  midden op de weg.

Stel  je voor dat we zo’n hoge  stapel gras kunnen maken dat hij een hele  auto tegen kan houden, zei Willem-Pieter. Een hele grote levende auto.

Auto’s  leven niet,  zei  Oskar.

Jawel, zei Willem-Pieter. Ze rijden uit zichzelf.

Nee, zei Oskar. Je moet  eerst de  motor starten.

Daar komt  er een, riep Lutje Giel.

Ja, riep Oskar. Laten we  ons in ’t veld verstoppen.

Uit een grote stofwolk kwam een autobus met een heleboel mensen aanrijden. Hij kwam steeds dichterbij.

Oe wat leuk,  fluisterde Lutje Giel.

Toen de autobus bij de stapel  gras kwam, stopte hij en alle mensen die erin zaten, stroomden over de  weg.

Hoe is  die grote  berg  gras hier  in hemelsnaam gekomen, riep  een man.  Dat is gek.

Misschien heeft de wind het  gras op  een  hoop geblazen,  zei een mevrouw.

Het kan de wind  niet zijn, zei een  man  met een rode das. Het heeft  al een paar  dagen niet gewaaid.
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Jawel, zei de mevrouw.  Maar  zondag heeft het  een  beetje gewaaid.

Ja,  maar  dat is toch vier  dagen geleden,  zei de  man  met de das.

Zo  lang blijven bergen  gras toch  niet  op de  weg  liggen.

Ooo, wat zijn ze dom, fluisterde Lutje Giel.

Ssst,  siste Oskar.  Pas op dat ze  ons niet horen.

Hoe  moeten  we nu verder, zei  een oude dame. Ik moet  op bezoek bij mijn  dochter. Ze vindt het vreselijk  vervelend als ik niet kom.

Ja,  riepen alle mensen  die om de bus  heen stonden. Hoe  moeten we  nu  verder? Het is me  een  berg.

Hoorden jullie  dat, fluisterde  Willem-Pieter. Ze zeiden dat het een berg  was.

En toen stond hij op.

SMAKKO-DAK, gilde  hij zo hard hij kon.

Ben je helemaal wijs, fluisterde Oskar en hij  trok  Willem-Pieter  aan zijn benen  omver in het gras. Ze  krijgen  ons nog in de gaten.

Jamaar, zei Willem-Pieter. Hoorden  jullie ze  niet zeggen dat het  me een berg was.

Jawel, zei Oskar.  Maar  deze hebben  we toch zelf gemaakt. Zelfgemaakte bergen tellen  niet.

Verderop  bij de  autobus zei een  man:

Wat  was dat? Ik dacht dat ik iets hoorde.

Ja,  zei de oude  dame. Het  klonk alsof  er gelachen werd.

Nee, zei de man met de das. Het  klonk eerder als iemand die om hulp riep.

Volgens mij  klonk het als  een  loeiende koe,  zei  een mevrouw  met een tasje in haar hand.

Of  als een beest, zei een kale  man.

Wat! riepen ze allemaal tegelijk. Is er hier een  wild  beest?

En toen vluchtten ze  de autobus in. Ze duwden  en wrongen zo dat  de oude  dame haar  hoed verloor.

Laten we maken dat we weg komen, riepen ze.  En vlug! Toen draaide de autobus om en  reed in volle vaart dezelfde kant op waar  hij vandaan gekomen was.

Lutje Giel en  Oskar en Willem-Pieter moesten  zo lachen dat ze niet  meer op  konden staan.

Hoorden jullie  dat, lachte Lutje Giel.  Ze dachten dat je een wild beest  was, Willem-Pieter.

En  ze hielden hun  buik vast om  niet misselijk te worden van het lachen.

Samaar, zei Willem-Pieter. Hoorden jullie ze niet zeggen dat het een berg was?

Ik geloof niet dat er  schatten zitten  in grasbergen, zei Oskar. Daar heb ik nog nooit over gelezen.

Nee, zei Lutje Giel. En we hebben ook geen  bergbewoners gezien.

We kunnen  toch even kijken, zei Willem-Pieter. Er  kan niks gebeuren. Kom mee.

De jongens liepen naar de berg gras.

We  graven er  gewoon  een beetje in,  zei Willem-Pieter. En we  roepen SMAKKO-DAK.

Maar ook  al  groeven de  jongens door de  hele  berg gras heen,  en ook al riep Willem-Pieter SMAKKO-DAK,  ze  vonden  niets anders dan gras.

Net wat ik zei.  Er zitten  geen schatten in  grasbergen, zei Oskar.  In  grasbergen vind je alleen maar  gras.

Het  is  ook  geen  berg meer, zei Lutje  Giel.  De berg  is een grote pannekoek geworden.

Kom, zei Oskar. We  gaan een goeie berg zoeken. Een berg  van echte grond.

Goed, zei Lutje Giel.  We kunnen de heuvels in gaan.  Misschien is een van  de heuvels  een  berg.

Dat vonden de  anderen een goed  idee.

Toen de jongens  bij  de heuvels kwamen,  was het  eerste wat ze zagen  een bonte koe. Die lag te herkauwen  op een  helling.

Zou dat de schat zijn? zei Willem-Pieter.

Nee, zei Oskar.  Dieren zijn  nooit schatten.

Hoe weet  je  dat?  zei Willem-Pieter. Daarover stond  niks op  het kaartje.

Nee,  zei  Lutje Giel.  Die  koe is een lieve schat. We roepen  gewoon SMAKKO-DAK.

Maar ook  al riep Lutje Giel SMAKKO-DAK,  hij kon de koe  niet van  haar  plaats krijgen, hoe hard hij  ook aan haar horens  trok.

De koe bleef alleen maar kauwen.

Het maakt  ook niks uit, zei Lutje Giel. We  vinden wel  iets  beters. Zo’n koe is vast heel vervelend.

De  jongens liepen wat rond tussen de heuvels. Ze  vonden  een paar braamstruiken en aten een heleboel bramen. Maar  schatten vonden ze niet, ook al riepen ze steeds  SMAKKO-DAK.

Als we nou een beetje in de grond groeven, zei Oskar, dan vonden we  hem misschien.

Ja, zei Willem-Pieter. Maar waar moeten we graven. Er  is hier  zo  veel grond.

Hier! zei Lutje  Giel. We graven hierzo, waar we staan.

En toen begonnen  ze. Lutje Giel gebruikte  zijn  schoen  om  mee  te  graven en Oskar gebruikte een stok. Willem-Pieter groef  niet zo veel.  Hij zei  dat  hij  beter was  in  SMAKKO-DAK roepen  dan in graven.
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Dáár ligt iets, riep Lutje Giel. Een  schat!

SMAKKO-DAK, riep  Willem-Pieter.

Het  is  gewoon  maar  een witte steen,  zei Oskar. Witte  stenen zijn nooit schatten.

Jawel, zei  Lutje Giel.  Reken maar.  Je kan ermee  rondlopen in je zak.

Huh, zei Oskar. De stenen die  ze  in schatten vinden zijn van goud.

De jongens  groeven door.

Hoera,  riep  Lutje Giel. Nog  een schat.

SMAKKO-DAK, riep Willem-Pieter.

Dat is gewoon maar een oud mes, zei Oskar. Schatten zijn nooit oud.

Jawel, zei Lutje  Giel. Alle schatten zijn  oud.

En  hij stak met het oude geroeste mes naar  de steen.

Even later stootte Lutje  Giel met zijn schoen op iets  heel hards.

Hoera,  riep hij. Wat  een hoop  schatten kun je  vinden in die bergen hier.  Goed  dat  je dat kaartje hebt gevonden, Willem-Pieter.

De jongens  groeven  het harde ding op.

Jamaar, zei Oskar. Dat is gewoon maar een  ouwe pot.

Hoera,  riep Lutje  Giel. Drie schatten op één dag. Net als in sprookjes. En die bergbewoners heb je helemaal niet nodig.

Huh, zei  Oskar. Echte  schatten zijn  van  goud of  zilver.

Ga nou  gauw met je goud, zei Lutje  Giel.  Echte  schatten  kun je in  je zak stoppen of onder je bed leggen.

 

Toen de jongens  terug kwamen in het  dorp, zat de kruidenier in zijn raam.

En? zei hij.  Wat hebben jullie vandaag gedaan?

Verborgen schatten gevonden, zei Lutje Giel.

Ja ja, zei  de  kruidenier. Daar  zoeken alle mensen naar.  Maar er zijn er  niet veel  die ze nog vinden ook.

Wij  hebben er  drie gevonden, zei  Willem-Pieter.

En toen lieten  ze de kruidenier zien wat ze  gevonden hadden.

Jullie hebben geluk gehad, zei de kruidenier.  Zulke  schatten vinden niet veel mensen.  De meeste mensen geloven dat schatten  van goud zijn.

Oskar zei  niets.

Maar toen ze bij Lutje Giel thuis kwamen,  zei Oskar:

Zeg Lutje Giel. Ik zou best een van je schatten willen  lenen.

Je mag er een hebben, zei  Lutje  Giel.  Jullie mogen er allebei een hebben.

Oskar  kreeg de  witte  steen en Willem-Pieter  het  geroeste  mes. Zo’n witte steen is niet eens zo gek om in  je zak  te hebben, zei Oskar.  Je kan hem op lopen  poetsen.

Ja,  zei Lutje Giel. Maar de beste schat was toch de pot. Die kun je onder je bed neerzetten.

 

Waar  ben je  geweest? zei Willem-Pieters  moeder,  toen  Willem-Pieter  thuis kwam.  Je bent  laat.

Ik ben in de bergen geweest, zei Willem-Pieter. We hebben drie verborgen schatten gevonden.

In ons land zijn geen  bergen, zei Willem-Pieters moeder. En verborgen schatten bestaan  alleen in  sprookjes.

Nou, zei  Willem-Pieter. Maar we hebben ze toch gevonden.
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De draak

 

Op een  dag  kwam Oskar op school vertellen dat hij een draak had  gezien in de heuvels  bij  de  oude watermolen. Hij stond in de  molen te  bijten  en zag er vreselijk eng uit.

Wat  is een draak? vroeg Lutje  Giel.

Weet  je niet eens wat  een draak is, zei Oskar. Horen jullie dat? Lutje Giel weet niet eens wat  een draak is.

Alle  kinderen lachten omdat Lutje Giel niet wist wat een draak was.

Een draak, zei Oskar, is het vreselijkste  monster van allemaal.

Het werd stil onder de kinderen.

Een monster, zei Lutje Giel. Zo een  met twee koppen?

Nee,  zei  Oskar  met een  plechtige lage stem. VIER koppen – de ene nog groter dan de andere. En acht poten, die  allemaal hun  eigen kant op lopen.

ACHT POTEN,  zeiden alle kinderen.

Precies, zei Oskar. Acht poten  bij  elkaar.

Waar  gaat  zo’n  draak naartoe? vroeg Lutje Giel.

Overal naartoe natuurlijk, zei Oskar.

Nee zeg, zei Lutje  Giel. Die is goed.  Zo’n beest zou ik  best  eens willen zien.

Ben  je dol, zei Oskar. Hij is gevaarlijk.  Nog gevaarlijker dan een  paard.

Maar  een paard is niet gevaarlijk, zei Lutje Giel.

Gevaarlijker dan een walvis,  zei  Oskar.  Ja,  gevaarlijker dan een eh … LEEUW. Ja, precies. Duizend keer  zo gevaarlijk als een leeuw.
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Heb  je AL zijn acht poten gezien? vroeg Lutje Giel.

Ik geloof van wel,  zei Oskar.  Ik heb er in ieder geval zeven van  gezien.

Die ene is hij zeker kwijt  geraakt bij  het vechten,  zei Lutje Giel.  Bloedde hij  niet?

Misschien  is het een  zeldzame, zei Willem-Pieter.  Een zeldzame met maar zeven  poten. Wat deed ie,  toen je hem zag?

Hij stond te plassen,  zei Oskar.

De schoolbel ging en de onderwijzer met het rode  haar  riep tegen de  kinderen  dat ze in  de klas moesten  komen.

Ha, zei Lutje Giel. Die is  goed.

Nee, zei  Oskar.  Gevaarlijk. Nog erger dan een walvis.

Toen de kinderen waren gaan  zitten in de  klas, vroeg de meester met het rode haar  aan Oskar waarom hij  twee dagen lang niet op  school  geweest  was.

Hij  is  op zoek  geweest naar de draak,  zei  Willem-Pieter.  Naar  WAT? riep  de meester.

De  draak, zei Willem-Pieter. Hij miste een poot.

Wat een onzin, zei de onderwijzer.  Draken  bestaan  niet.

Nee, zei Lutje Giel.  Maar hij stond toch iets te  doen bij  de molen.

Stil jullie, zei de roodharige onderwijzer en hij zag er boos uit. Oskar moet vandaag nablijven, omdat  hij niet met de  vereiste regelmaat de  school bezoekt. Het  ondergraaft het moreel als men het onderwijs verzuimt. Ik  wil  geen onzin  meer horen over draken.

En daar bleef het  bij. Oskar moest een  half uur  langer  op school blijven dan de andere  kinderen.

Maar toen hij  naar huis ging met zijn boeken in zijn  muts, kwam hij Lutje Giel tegen. Die stond achter  de winkel  van de kruidenier gele pruimen  te eten.

Wil je me  even  wijzen waar je  die draak hebt gezien,  zei Lutje Giel. Zo’n grapjas zou ik  best eens  willen  zien.

Dat is veel  te gevaarlijk, zei Oskar.  Hij vreet  ons  allebei op. Nee, zei Lutje  Giel.  Hij  eet alleen prinsessen. Dat heb ik net gelezen  in een  boek over  draken. Alleen prinsessen  en vuur.

En  als hij zich  vergist?  zei Oskar. Als hij nou denkt  dat wij  prinsessen zijn?

We nemen Willem-Pieter mee,  zei Lutje Giel. Die ziet er  zeker niet uit als  een prinses.

De jongens besloten  om samen met Willem-Pieter  op  jacht te gaan naar  de  draak en gingen hem  afhalen.

Willem-Pieter zat op de trap  en was bezig zijn  houten  sabel  te slijpen.

Wil je  mee een draak vangen? vroeg Oskar.

Ik durf niet, zei Willem-Pieter.

Ach, zei Lutje Giel. Hij  is  niet gevaarlijker dan een walvis.  Je kan je  sabel meenemen en hem op zijn kop slaan  als hij een van ons begint op  te vreten.

Hoe groot zag  ie  eruit, Oskar, vroeg Willem-Pieter.

Jaaa, zei  Oskar. Van waar ik  stond zag hij er  zowat even groot  uit  als de geit van de slager. Maar  hij zag er ook niet zo  verschrikkelijk gevaarlijk uit. Niet van waar  ik  hem zag tenminste. Misschien iets minder gevaarlijk dan een  walvis.

Ik  neem een  touw mee om hem mee vast te binden, als we hem  levend kunnen vangen,  zei Willem-Pieter. Hij  ging in zijn moeders keuken een touw halen.

Waar  ga  je  heen? vroeg zijn moeder, toen de jongens over het  tuinhek sprongen.

De draak vangen, riep Willem-Pieter.

Je  bent met etenstijd thuis, anders krijg je geen eten,  zei zijn moeder.

De jongens kwamen langs  de tuin van de smid.

En waar gaan die luiwammesen  naar toe? vroeg de grote zwarte  smid.

De  draak vangen, zeiden de jongens. Bij  de  oude molen is  ie.

De draak,  zei de smid. Die  is goed. Dat is  de beste mop  die ik tot op heden  gehoord  heb.  Denken zulke kleine kereltjes dat ze  een  draak kunnen vangen?
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Toen brulde de smid  van de lach en hij plukte aan zijn zwarte baard.

De  jongens slopen voorzichtig naar de molen. Er was geen  draak te  zien.  Ze  gingen op de loer liggen onder een  wilde kruisbessenstruik en  aten  een paar kruisbessen,  terwijl  ze wachtten tot de draak  te voorschijn zou komen.

Hadden  we de smid eigenlijk  niet  mee moeten nemen? vroeg Willem-Pieter.  Misschien is  hij gevaarlijker dan we denken.

Denk  je dat een  draak  tegen drie  man op kan, zei Lutje Giel. Je lijkt wel  gek joh. Drie man met een zwaard  en een  touw is genoeg om een draak de stuipen op  het, lijf te jagen.

Misschien gaat ie er vandoor, als ie ons  ziet, zei Oskar. Het  zou vervelend zijn als hij  voor ons wegliep.

De  zon was aan het  ondergaan  en  Willem-Pieter zei dat  hij het koud had. Op het  laatst zei  hij dat hij naar huis wou  om te  eten.

Plotseling zag  Oskar iets bewegen  achter het  grote vergane rad van  de oude  molen. Iets  roods, zei hij.  De jongens tuurden naar de molen, maar konden niets zien.

Was ie ook  rood toen je hem voor het laatst zag? vroeg  Lutje Giel.

Ik geloof het wel, zei Oskar. Of hij was blauw misschien. Ik weet het niet  precies  meer. Ja, wel een beetje rood  …

Draken kunnen  misschien van kleur  veranderen,  zei Willem-Pieter. Of  misschien  zijn het er  meer.

Even  later ging de zon onder achter  het dorp en  de jongens kregen het alle drie koud.  Willem-Pieter  zei dat hij nu wel naar huis  moest, want anders kreeg hij geen avondeten.

Laten we  eerst nog  even  naar de molen gaan,  zei Lutje Giel. Misschien ligt hij  achter het molenrad te slapen.

Voorzichtig slopen ze naar de molen  toe, eerst Lutje Giel, toen Oskar  en Willem-Pieter  het laatst.

Bij de molen was het stil en verlaten.  In de  vijver spetterde een  visje  en  rondom  in de oude bomen  zaten een  paar  vogels te zingen.  Verderop in het dorp  kraaide de  eenpotige haan van  de bakker.

Hier is niks, zei Lutje Giel  teleurgesteld. Misschien woont ie ergens anders. Heb je hem ook nog ergens anders  gezien, Oskar? Maar Oskar dacht van  niet.

Nee, zei Willem-Pieter. Hier zijn geen  draken.

MAAR DAT WAS  NIET ZO.  Helemaal achter het  molenrad lag een  kleine dikke draak te slapen  in  het lange gras.  Lutje Giel zag  hem het eerst.

Dáár is ie, zei hij. Kijk uit dat je  hem niet  wakker maakt.

Hij heeft maar  twee  koppen, zei  Willem-Pieter, die op een afstandje van  het monster  stond. Misschien is het niet de echte.

En hij heeft maar vijf poten, zei  Lutje Giel. Maar het is  wel  een gek beest.

Misschien  ligt hij bovenop een paar poten, opperde Oskar. Hij  heeft zo’n grote buik!

We  kunnen hem maar beter vastbinden, zei Lutje Giel.  Terwijl hij  slaapt.

Om welke kop  moet je  het touw binden? vroeg Willem-Pieter.  Om de kop die het  dichtst bij is natuurlijk, zei Lutje  Giel.

Wie bindt hem vast? vroeg Willem-Pieter, terwijl  hij een  paar zenuwachtige sprongetjes maakte. Ik  doe het in ieder geval niet.

Ze stonden een beetje naar  de slapende draak  met de grote buik te kijken.
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Ik ga de smid  halen,  zei  Oskar. Dan kunnen jullie intussen op de  draak  passen.

Ik durf  best, zei  Lutje Giel.  Geef het touw maar.

Lutje Giel kroop naar de draak toe.

Bah, wat  ruikt  ie, fluisterde  hij. Even later was de draak vastgebonden.

Nu  maken we hem wakker, zei Oskar en hij ging een paar stappen achteruit. Wor’ wakker,  draak!

Snurk, deed de draak, snurk, snurk.

Probeer hem eens te prikken met je sabel,  stelde Lutje  Giel voor.  Prik hem  in zijn buik.

Willem-Pieter  prikte de draak voorzichtig in zijn buik.

GRROOOMM! deed de draak en werd wakker.  Eerst  zag hij  er heel verwilderd uit, maar toen  hij de jongens zag, sprong hij  op om  ze op te eten.

Rustig  aan, draak, zei Lutje Giel. We hebben  een zwaard bij ons en je ene  kop  is vastgebonden.

Hij HEEFT zeven poten, zei Oskar. Zei ik  het  niet, Lutje Giel? Ik zei toch dat ik een  draak gezien  had met zeven poten!

HUUU wat ruikt  ie,  zei Willem-Pieter vanuit een boom, waarin hij op een van  de onderste takken was  geklommen. We zullen hem  nog moeten wassen, als we  thuis komen  –  anders mogen we hem niet  houden.

Kom draak,  nu gaan we  naar huis,  zei Lutje  Giel en trok  aan  het touw. Maar de draak stribbelde tegen;  hij  wilde  niet mee  naar huis.

Help eens met trekken, zei Lutje Giel. Anders krijgen  we  hem nooit van zijn plaats.

Met hun  drieën trokken de jongens aan  het touw, maar de  draak ging geen centimeter opzij.

Als  we blijven trekken, doen  we  hem pijn, zei Oskar.

Niks mee te maken, zei Lutje Giel.  Waarvoor hebben draken  twee koppen, dacht je? Als de ene pijn  doet, gebruiken  ze gewoon de andere.

Prik hem een beetje  van  achteren, zei Oskar. Misschien gaat ie dan  bewegen.

Waar zit  van achteren? vroeg Willem-Pieter. Hij is overal hetzelfde.

Misschien kan hij nergens heen, als alle  poten  een andere kant opgaan, zei Lutje  Giel. O wat  een gek beest om te zien.

Knorrend begon  de draak uit  zichzelf te lopen.

Hij  loopt, schreeuwde  Willem-Pieter.  Ooh  wat een  raar  gezicht. Heel langzaam liep de draak  achter de  jongens aan.

Zouden draken niet vlugger kunnen, zei Lutje Giel.  Zo  duurt het een paar uur voor we thuis  zijn.

Misschien  is  het toch beter om hem weer  los te laten, zei Willem-Pieter. Het  is vast erg duur  om zo’n draak  te eten te  geven.  Prinsessen, zei  Lutje Giel. Hij  eet  alleen prinsessen en  vuur. Prinsessen, zei Willem-Pieter.  Maar we hebben toch geen prinsessen.

Natuurlijk! We gaan ermee naar de smid, zei Oskar. Die heeft een  heleboel  vuur in de smidse.  Genoeg voor wel  twintig draken  van  deze grootte.

Toen de jongens eindelijk bij de  tuin van de smid aankwamen, was  het  al  donker aan het  worden. De smid stond  in  de deur zijn pijp te  roken.  De  jongens konden  zien dat zijn grote  zwarte baard  vol zat  met etensresten.

Zo jongens, hebben  jullie nog  een  paar draken gevangen?  riep de smid.

Eentje maar, zei Lutje Giel. Maar  het gaat zo verschrikkelijk  langzaam.

De  grote zwarte  smid  liet bijna  zijn pijp vallen, toen hij in het donker de draak  in het oog kreeg.

We hebben hem  gevonden bij de molen, zei Lutje Giel.

Bravo, riep de smid. Jullie zijn nog  eens flinke jongens. Wat eet zo’n dingetje?

Prinsessen! riep  Willem-Pieter. En vuur.

Kom er  dan eens mee in mijn smederij, zei de grote zwarte smid. Ik  heb vuur zat.

De  jongens trokken de draak de  werkplaats van  de  smid  binnen.  Aan  alle muren hingen bossen  hoefijzers. En midden  in de werkplaats brandde  een groot vuur. Toen de draak het vuur zag,  rende  hij erop  af en begon te eten.

Ooh, zei  Lutje  Giel. Hij eet  het  op. Ooh!

Lutje Giel  moest zo lachen dat de tranen hem over zijn wangen liepen.

En roodhaar wilde  niet  geloven dat  er draken waren bij de molen, hikte Lutje Giel. Hij  is  de domste meester die ik ooit  heb gehad.

Wacht, zei  de  smid. Zullen we  eens een grapje uithalen met  jullie meester?  Als hij niet  gelooft dat er draken zijn bij  de molen, dan gelooft hij er zeker ook  niet in, als ze in  de klas  opduiken.

Goed idee, zei  Lutje Giel.  Goed  idee, smid.  We nemen  hem  morgen mee naar school.

Haha, zei de smid. Ja, dat  moeten jullie doen.

 

De volgende  morgen stonden de jongens heel vroeg op.  Zelfs  Oskar verheugde zich erop  om naar  school te gaan. En Lutje Giel stond  op lang voordat de eenpotige haan begon te kraaien.
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De jongens  stopten  de draak  in  een grote zak, want niemand mocht  erachter komen wat  ze bij zich hadden.

We  verstoppen hem in de boekenkast, zei Lutje Giel. Hij kan met  gemak  in de grote boekenkast.

Toen  ze in de school waren, slopen  ze heel voorzichtig de  klas  in. En  heel voorzichtig stopten ze  de draak in de grote boekenkast.

Als hij maar niet alle boeken opeet, zei  Willem-Pieter.  Stel je  voor dat ie alle boeken van  de  meester opeet!

Hij eet ALLEEN  vuur  en  prinsessen, zei Lutje Giel. Nou stil, Willem-Pieter.

WAT  DOEN JULLIE HIER?  riep plotseling  de  roodharige onderwijzer. De klas uit jullie!

De  jongens renden  vlug  het schoolplein op.

Denk je dat  hij wat  gezien heeft? vroeg  Willem-Pieter.

Neee,  zei Lutje  Giel.  Wacht maar af.

De schoolbel  ging. De roodharige onderwijzer riep  alle  kinderen  binnen. En de kinderen stroomden de  klas in.

Vandaag,  zei  de roodharige onderwijzer, gaan  jullie iets leren over de haas.

GROOOMM, kwam  het  vanuit de  boekenkast.

Wat, zei de meester. Wie zei  daar GROM?

Dat  was de draak, zei Willem-Pieter. De draak zei …

Ssssst, zei Lutje Giel. Je verknoeit  het helemaal, sufferd.

GRRROOOMM,  klonk het uit de  kast.

WIE ZEI ER GRROM? riep de onderwijzer. Wie is er hier zo brutaal  om GRROM  te zeggen in  de les?

De kastdeur  ging open en daar kwam  de draak naar  buiten.

HOOOOOO ! schreeuwde de onderwijzer. WAT IS DAT?

Dat is de draak, zei Lutje  Giel. Die we  gevangen hebben. Lieve hemel, schreeuwde de onderwijzer.  HOOOO !

En toen sprong hij uit  het raam.

Zag  je dat, riep  Lutje Giel.  Hij wipte het  raam  uit. Tsss, wat  een  leuk gezicht.

 

Buiten in de tuin verborg de meester zich achter  het hek,  en  hij  kwam  pas weer  in de klas,  toen Lutje Giel en Oskar  weggegaan waren met  de draak.

Toen ze bij de smid kwamen,  zei Lutje Giel:

Smid, de meester is  zich een hoedje geschrokken. Hij  sprong zo  het raam uit!

Haha, zei  de smid.  Dat geloof ik  graag. Hij  heeft  toch niks gebroken?

Neee, zei Oskar. Alleen de ruit.

Haha, zei de smid. Die is  goed.

We proberen het morgen weer,  zei Lutje  Giel. Misschien gaat hij hem  nog leuk vinden ook, na  een paar dagen.  Het  zou fijn zijn om  hem iedere  dag mee naar  school te  nemen.
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De zwerver

 

Toen de  jongens  de volgende morgen bij  de  smid kwamen, was de draak  verdwenen. Er hing  alleen nog  een scherp luchtje in de smederij.

Waar is ie gebleven,  vroeg Lutje Giel. Hij is weg, zo  te zien.

Ik weet het niet, zei  de  grote zwarte smid. De deur was dicht toen ik naar  bed ging  en  hij was ook dicht toen  ik een uur geleden opstond. Maar weg is ie. Ik  vond alleen een muisje.

Zouden draken zich  in een  muis  kunnen veranderen? zei Oskar. Ik weet  het  niet,  zei de  smid. Gisteren was  hier een draak, vandaag  is er alleen nog  maar een muis.

Wat jammer, zei  Oskar. We hadden fijn kunnen  lachen,  als  we de  draak nog een keer  aan de  meester hadden laten zien.

Dat  geeft toch  niet, zei  Lutje Giel. Nu nemen we gewoon  de muis mee  naar school. Hij ziet vast liever een muis.

Dat  vonden de jongens een  goed idee en dus stopte Lutje  Giel de muis  in zijn zak.

Die  kun  je ook veel gemakkelijker  meenemen naar school dan een draak,  zei de smid.

Op  school riep  de onderwijzer  net de kinderen naar binnen. Lutje Giel  en Willem-Pieter en Oskar moesten het laatste eindje hollen  om niet  te  laat te  komen.

De draak is weg, zei Lutje Giel. En bij  de  smid  ruikt  het naar  ouwe kaas.

Hoe vaak moet ik nog  om stilte vragen, zei  de meester. Mijn geduld is  zo meteen  op.

Vanmorgen was hij in  een  muis  veranderd,  zei Lutje Giel. Kijk.

De  roodharige  onderwijzer deed zijn mond open  om Lutje Giel een standje  te  geven, maar toen hij de muis  uit zijn zakdoek zag kruipen,  kreeg  hij  plotseling een rood hoofd.

Hij spartelt,  zei Lutje Giel.  Oeps,  daar  springt  ie op de grond.  Ja. De muis rende over de vloer. Hij stoof weg,  en alle meisjes in de  klas  sprongen gillend op hun  tafels en  stoelen.

STILTE,  schreeuwde de meester. Hij  was op de vensterbank  gesprongen  en zag er helemaal verschrikt uit. Doe dat afschuwelijke beest  de deur uit.

Hij  doet niks, zei Lutje Giel.  Maar  je kan hem niet vangen. Op  dat ogenblik  werd er op de  deur geklopt: BOM  BOM.  Binnen, riep de onderwijzer.

De deur ging heel langzaam  open en een vreemd hoofd  met  een  hoge zwarte hoed op  keek  naar  binnen.

Dag  dag, zei  het  hoofd.  Drommels nog aan  toe, hier wordt aan gymnastiek gedaan!

Wat, zei de meester, die nog steeds in de vensterbank stond. Wie is dat?

Mijn naam is  Koning  Winterpeen, zei het hoofd. Ik hoorde  hier binnen een geschreeuw van jewelste en ik kom kijken of ik kan helpen.

Zag  je de  muis?  zei Lutje Giel.  Hij rende zo de deur  uit.

De  meester sprong  van  de vensterbank. Deruit, zei  hij tegen het hoofd. We zijn hier op school  om te werken.

 

Drommelse schavuit,

ik ben er al  uit,

 

zei het hoofd. Ik neem  de muis mee. En toen ging de deur dicht en het  vreemde hoofd verdween.

Wat was dat? zei  Lutje Giel.  Hij zei, geloof ik, dat  ie  winterpeen heette.

Houd je mond,  zei de  onderwijzer. En  jullie gaan nu zitten schrijven.  Wat  jou betreft,  Lutje Giel,  dit was de laatste  keer dat je dieren mee  naar school neemt.

Wie was  dat met  die  hoed? vroegen alle kinderen als uit één mond.

Een of andere zwerver, zei de  meester.  Een heel vervelend persoon. Dat  soort mensen zwerft langs de weg zonder iets  uit  te  voeren.

Dat lijkt me mieters, zei  Lutje Giel.

Stilte, zei de meester.

Toen  het speelkwartier was, zei  Lutje Giel tegen  Willem-Pieter: Dat was een leuke kerel, die zwerver. Met hem zou  ik best eens willen  praten.

Ze  zijn gevaarlijk, zei Willem-Pieter. Mijn  moeder zegt dat kinderen niet  met  dat soort  mannen mogen  praten.

Hij  zag er toch aardig uit? zei Lutje Giel. En hij zei zo iets leuks tegen de meester.

Hij had  vast nog  nooit  een  meester in de vensterbank  zien staan, zei Willem-Pieter.

Ik heb  eens ergens gelezen dat die  zwervers kilometers vreten als ze op weg zijn, zei Oskar. In een boek heb  ik  dat gelezen. Kilometers,  zei Lutje  Giel. Wat zijn  kilometers?
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Dat is iets voor  onderweg, zei Oskar. Dat  vreten die zwervers. O, op die  manier,  zei Lutje Giel.  Ik zou hem best eens  tegen willen komen. Zou  hij  echt  winterpeen heten? Als we uit school komen, ga  ik op weg. Ik wil  hem die  kilometers wel eens zien vreten.

Maar de jongens hoefden niet op weg te gaan om  de zwerver  te  vinden. Hij stond een  eindje verderop  in de  straat,  toen de jongens uit school naar  huis gingen.

Ooh wat ziet ie er raar uit, zei Lutje Giel.  Moet je  zijn  kleren zien.

Voor het  huis van de kruidenier  stond de zwerver met  de zwarte hoed op zijn  hoofd.  Hij had  een grote groene jas aan en  een das om, en dat  midden  in  de zomer! Hij stond te  zingen:

 

De vogeltjes  zingen,

en het slaat je in je bol,

als  het voorjaar komt.

Hei faldera.

 

Naast  hem stond een  vreemd  wagentje, dat leek  op een oude kinderwagen.

We gaan erheen, zei Lutje Giel.  Kom.

De jongens liepen  naar de grappige vent toe.

Heet jij echt winterpeen of zo iets?  vroeg Lutje Giel.

Zeker  wel,  zei de zwerver. Koning  Winterpeen. Ga je boeken verkopen, vriendje?

Nee,  zei Lutje  Giel. Dat  zijn mijn schoolboeken.

Een  vreemde school is dat,  zei  Koning Winterpeen. Waarom staan jullie op de  tafels  en in  de  vensterbank?  Dat deden  wij niet,  toen ik op school zat.  Maar ik  ben ook niet meer dan drie dagen op school geweest.
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Ben je maar drie dagen op school geweest? zei Lutje  Giel.

Ja,  zei Koning Winterpeen.  Daarna wilden ze  me niet meer hebben daar.

Wat had je dan gedaan? vroeg Lutje Giel.

Een draak meegenomen naar school, zei  Koning Winterpeen.

Dat vond  de meester niet  leuk.  Maar zulke  draken zijn er vast niet meer.  Ik  heb ze  in jaren niet  gezien.

We hebben er een gevangen gisteren, zei Oskar. Hij  stonk. Dat deden ze  toen ook  al, zei Koning  Winterpeen.

Is  het waar dat je  kilometers vreet? vroeg Lutje  Giel.

Een heleboel,  zei  de  zwerver met  een  grijns. De  jongens konden zien dat hij maar twee tanden in  zijn  mond had. Ik vreet  iedere dag een heleboel  kilometers.

Was  ik ook maar een zwerver,  zei Lutje  Giel.  Wat  heb je in die kist?

Drommels drommels, zei Koning  Winterpeen. Heel wat. Flessen, medailles, bloemen, een  koffiepot, zeven centen,  een borstel zonder haar en een heel zeldzame vogel.

Mogen we ’s zien, zeiden  de jongens.

De zwerver  deed zijn oude  kinderwagen  open en er  kwam een grote grauwe vogel  uit  vliegen. Hij ging op zijn  groene jas  zitten. Oooh, zeiden de jongens.

Het is  een dinges-vogel, zei Koning Winterpeen. Hij kan  praten. Hij  lijkt  meer op een kraai,  zei Oskar.

Wist je niet dat kraaien  rood zijn en zo groot  als een stuiver,  zei Koning Winterpeen. En jij gaat elke  dag naar school! Mogen  we hem wat horen zeggen, zei Lutje Giel.

De zwerver gaf  de dinges-vogel een por.

WEEEEH, schreeuwde de vogel.

Wat  is dat voor taal?  vroeg  Willem-Pieter.

Japs,  zei Koning  Winterpeen.  Alle echte dinges-vogels komen  uit  Jappië. Van dat land moeten  jullie toch gehoord  hebben. Nog nooit,  zei Oskar,  Ik  heb  er  ook nog nooit over  gelezen.

Oh,  zei Koning Winterpeen. Het is een  heerlijk land. Er groeien bloemen  zo  groot als  bomen. En alle mensen wonen in  lege tonnen. Het regent alleen  ’s nachts, en  bijna alle dieren hebben een broek aan. Ja, het  is  een heerlijk land.

Ben je  er  geweest? vroeg Willem-Pieter.

Nou en of, zei  Koning Winterpeen. Ik ben er heel vaak geweest. Ik zit bijna iedere nacht in Jappië.  Het  is  het heerlijkste land dat je je  kunt  voorstellen.  Het  is  daar lekker warm, ’s winters en  ’s zomers. Vooral  ’s winters. De  mensen  eten  er  alleen maar  zonnestralen. En  ze rijden  er  de  hele dag  rond  in  wagentjes met een paard ervoor. Ondertussen roepen  ze hoera.

Ooh, zeiden de jongens.

Maar  het mooiste van alles  is  dat  niemand hoeft  te werken. Je hoeft maar hoera te roepen of de  lekkerste zonnestralen  komen je  mond binnenrollen. En  ze smaken naar aardbeien en pruimen  en vijgen en  marsepein en  limonade. En geen mens  hoeft ooit te huilen in Jappië of zich  vervelen of  uit zijn hum te  zijn.

Hoe kom je  in  Jappië? vroeg Lutje  Giel.

Dat  is erg moeilijk, zei Koning Winterpeen. Dat kan ik niet uitleggen.

Wat jammer,  zei  Lutje  Giel.  Ik zou best die  zonnestralen willen proeven en in wagentjes rijden en hoera roepen.

Wat heb  je nog meer in die kist? vroeg Oskar.

Koning Winterpeen pakte een borstel.

Zonder  haar.

Waar kun je die  voor gebruiken? vroeg Lutje  Giel.

Daar borstel ik  iedere morgen  mijn  haar mee,  zei de  zwerver. Als  ik mijn haar  ermee borstel, zie  ik al mijn vrienden vóór me. Dan  praat ik  wat  met ze,  voor ik weer op weg ga.  Al mijn vrienden zijn  jongens zoals  jullie, weet je dat?

Wat weet jij veel, zei Lutje  Giel.  Woonde  je  maar  hier in  het dorp. Dat zou nog eens leuk zijn.

Ik moet  jammer  genoeg verder, zei Koning  Winterpeen. Ik  ga varen met mijn  vriend schipper  Jon. We gaan varen  op zee en alle vissen goeiendag  zeggen. We gaan een  praatje maken met de  walvissen. Die zijn  zo  stoer, die walvissen. Ze  trekken ons  schip. En de vliegende vissen komen  overvliegen en dan roepen ze PLIEM.

Roepen ze  PLIEM?  zei Willem-Pieter.

Dat roepen ze ja. Ze vliegen om ons  heen, en hun vleugels hebben allerlei kleuren – net bloemen. We komen  ook  van die koffer-vissen  tegen die  achteruit zwemmen als ze in  een goed  humeur zijn.  En van  die naaldvissen  die fluit  kunnen spelen als het waait.  We gaan tegen  golven op zo hoog als bergen  en  glijden er aan de andere kant  weer  vanaf.

Ooooh,  zei Lutje Giel.  Mag ik mee?

Nee, dat gaat niet, zei  Koning Winterpeen. Schipper Jon  wil  alleen mij mee  uit varen hebben. Schipper  Jon is een beetje een rare snuiter,  moet  je  weten. Zijn schip is van karton en het vaart alleen als  ik meega. Ik kan mee omdat ik  onder een gunstige ster geboren ben.

Wat is een gunstige ster? vroeg  Lutje Giel.

Dat is  een van de rode sterren die aan  een  touwtje hangen. Je kunt ze ’s winters zien, als  je een  sigaar rookt.

Wat kan  jij een hoop  vertellen, zei  Lutje Giel. Ik  heb nog nooit  iemand zoveel  leuke dingen horen vertellen  als jij,  winterpeen.

Daarom krijg  ik ook zo veel vrienden, zei Koning Winterpeen. Maar nu  mogen jullie iets bekijken wat ik  anders alleen aan mijn allerbeste vrienden laat  zien.

Hij stak zijn hand in  de  oude kinderwagen en pakte er iets  uit.

Wat  is  het?  vroegen  de  jongens.

Een tullinoep, zei de zwerver.

Wat kan ie allemaal? vroeg Willem-Pieter.

Let maar ’s  op, zei de  zwerver.

Uit de kinderwagen  had hij een kistje gehaald met schelpen op het deksel. Hij  deed  het deksel open  en hield het  kistje zo dat de jongens erin  konden kijken.

Goud,  zei Lutje  Giel.

Een gouden  tullinoep, zei  Koning Winterpeen.  Om op  je buik te hangen, net als een medaille. Ik heb  hem een  keer van  de koningin gekregen, omdat ik achteruit holde  toen het sneeuwde.

Oooh, zei Lutje Giel. Kun je  dáárvoor zo’n  tullinoep  krijgen?

Ja, zei de zwerver. Als de koningin in een goed humeur is.  Nou,  jongens. Ik moet  verder. Het  was gezellig  om  jullie te ontmoeten.

Kunnen we  niet mee? vroeg Lutje Giel.  Naar Jappië.

Nee, daarnaartoe moet  je  zelf de weg zien te  vinden, zei Koning Winterpeen. Daar kan ik jullie niet mee naartoe nemen.

 

Terwijl de zwerver de  weg afkuierde, stonden  de jongens  hem na  te kijken bij het huis van  de kruidenier.

Wie  was die man, zei de kruidenier. Ik dacht dat ie een  kraai op zijn  schouder had.

Dat was helemaal  geen kraai, zei Lutje  Giel. Dat was een dinges-vogel uit  Jappië.

Haha, zei  de kruidenier. Hoor  dat. Die man was  zeker ook kind aan huis  bij de koningin?
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Ja, zei Willem-Pieter. Hij heeft een  keer een tullinoep van haar gekregen,  omdat ie achteruit holde toen het sneeuwde.

Ha, zei  de  kruidenier. Hij  heeft jullie  gewoon verhaaltjes  staan  te  vertellen.

Ja, zei Lutje Giel. De leukste verhaaltjes die  ik ooit gehoord heb.
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De torenbouwers

 

Wat is  dat  voor een  stapel  oude planken? vroeg Oskar  op  een dag, toen  hij bij Lutje Giel kwam. Waarom liggen al die  oude planken hier in de weg?

Die heeft de  bakker  voor me gekocht, zei  Lutje Giel. Hij  vindt dat ik een groter huis moet hebben. Het kippenhok moet uitgebreid.  En het dak moet opgeknapt. Het regent zó in mijn  bed!  Als het regent natuurlijk.

Wie gaat er een groter  kippenhok bouwen? vroeg Oskar. Ik zie nergens een timmerman.

Jij en ik  en  Willem-Pieter, zei  Lutje Giel.  Als jullie mee willen doen tenminste.

Nou  en of doen we mee, riep Oskar. Dat  wordt leuk. Ik  heb  nog nooit een  huis proberen te  bouwen.

Ik ook niet, zei  Lutje  Giel. Ik probeer al te tekenen hoe het eruit moet zien. Echte timmermannen tekenen het huis altijd, voor  ze  het  bouwen.

Mag  ik  je tekening zien, zei Oskar.

Lutje Giel liet Oskar zijn  tekening zien.

Ben jij wel wijs man, zei Oskar. Dat is  een hartstikke groot huis.

Ja, zei Lutje Giel. Er moet ook een  toren op het huis. Net als  op een oud  kasteel.

Dat  wordt  machtig, zei Oskar. Wanneer gaan we beginnen? Morgen, zei Lutje Giel. Morgen vroeg  om zes uur.

Dat is erg vroeg, zei Oskar.  Kunnen we niet wachten  tot acht uur?

Nee, zei  Lutje  Giel.  Dan komen we nooit klaar. Morgen  vroeg  om zes uur,  als je mee wil doen.

Nou ja, zei Oskar. Afgesproken dan.

Als  je voor  morgen nog een paar oude planken vindt, mag je  die best meenemen, zei Lutje Giel.  Het moet liefst een behoorlijk groot huis  worden.

Ik zal  zien wat  ik kan doen, zei Oskar.  Ik heb best  zin in  morgen!  Ik  neem Willem-Pieter mee.

 

De  volgende morgen om zes uur  kraaide de eenpotige haan in  Lutje Giels  oor. Hij zag er een beetje knorrig uit,  omdat hij  zo vroeg op  moest.

Lutje Giel kwam zijn bed  uit, nam  een slok priklimonade en  ging buiten  voor  zijn  kippenhok kijken. Oskar en Willem-Pieter waren  er al.  Ze stonden naast de planken te  gapen.

Goeiemorgen, zei Lutje  Giel. Eerst moeten we een paar  gaten graven.

Waarvoor,  zei Oskar  en hij  gaapte. Waarvoor  hebben  we gaten nodig als we  een  huis gaan  bouwen? Ik  heb nog nooit gehoord dat echte timmermannen dat deden.

Om de  planken  in te zetten, zei Lutje  Giel.  Anders valt het huis om als het waait.

Zo’n groot  huis  kan  niet omvallen, ook niet als het waait, zei Oskar, die geen zin had  om gaten te graven. Je hebt zelf gezegd dat het een groot huis moest worden, Lutje  Giel.

Nou, zei Lutje Giel.  Dan graven we geen  gaten.

We kunnen het huis toch  boven op het kippenhok bouwen, zei Willem-Pieter. Dat zou veel makkelijker zijn.

Zo had ik het me nou  niet  voorgesteld,  zei  Lutje  Giel. Maar we kunnen  beginnen  met de toren.  Die  kun  je  heel goed op het kippenhok bouwen.

Dat  vonden de anderen een goed  idee en  de  jongens begonnen planken op het kippenhok te timmeren.

AU,  schreeuwde  Oskar. AU, mijn vinger.

Wat is er  aan de  hand, zei Lutje  Giel.

Ik timmerde op mijn  duim, zei Oskar. Dat doet hartstikke  pijn.

Dat  is de  eerste plank waar je mee bezig bent,  zei Lutje Giel.  Als je zo doorgaat,  sla je al je  vingers stuk voordat het huis klaar is.

Ik pas wel op, zei Oskar en zoog  op de zere  duim.

AU, schreeuwde  Willem-Pieter. Mijn  wijsvinger. AU  AU AU. O o, zei Lutje  Giel. Jullie kunnen ook goed huizen  bouwen. Willem-Pieter zoog  op  zijn wijsvinger. Hij had  een heel rood hoofd.

We moeten  het ook eerst leren, zei hij. En de spijkers zijn veel te groot.

De jongens werkten  een  poosje door. Af en toe gaf  een van hen een schreeuw, omdat hij zich op zijn vingers geslagen  had. Toen het acht uur  was, kwam de  grote zwarte smid  voorbij. HOLA, riep  hij. Wat doen jullie kwajongens daar op het  kippenhok van de bakker!

We bouwen een  toren, zei Willem-Pieter. En een groot huis. HAHA, riep  de smid.  Jullie doen zeker niks  anders dan je op je  vingers slaan.

Er slaat hier niemand op zijn vingers,  zei Oskar.

Ha, die is goed, zei  de smid. Waarom is  dat duimpje  van jou zo rood, vriend?

Omdat ik hem in de  bessensap heb gedoopt,  zei Oskar. Dat doen namelijk alle echte timmermannen.

Ha  ha, grijnsde de  grote zwarte  smid. Veel  plezier  met jullie huis.

En toen liep hij lachend door, terwijl hij  zich  op zijn buik sloeg.

Volgens  mij lachte hij ons uit, zei Lutje Giel.  Wacht  maar!

Als de toren  klaar is, zullen we hem  eens uitlachen.

Toen  het  negen uur was, klommen de  jongens naar beneden  om te zien hoe hun werk er uitzag.

Het zit wel een beetje scheef,  geloof ik, zei  Willem-Pieter. Maar dat geeft misschien  niet.

Nee, zei  Oskar. Als er  maar genoeg spijkers in zitten.

Het lijkt niet helemaal op  de tekening  die  ik gisteren heb gemaakt, zei  Lutje  Giel.  Maar we kunnen de  tekening altijd nog een beetje veranderen, als hij niet klopt.

Hij is al  hoog, zo  te zien, zei Willem-Pieter. Zo meteen is ie net zo  hoog  als de toren van  mevrouw Barends bij school.

Hij moet veel hoger worden, zei Lutje Giel. Het  vervelende is alleen dat we  geen planken meer  hebben.

De jongens staarden naar de plek waar de  planken hadden gelegen.

Neee! zei Oskar. Er zijn geen planken  meer.

Op weg hierheen heb ik er een stel gezien, zei Willem-Pieter.

Een hele hoop  oude  planken.

Waar,  zei  Lutje  Giel. Dat zou  ik wel eens  willen weten.

Bij  het huis van Kaaimans,  zei Willem-Pieter.  Ze stonden op een lange rij.

We gaan naar Kaaimans en  vragen hem of we die planken mogen hebben,  zei  Lutje  Giel.  Hij is altijd zo aardig.

De jongens liepen naar het huis van Kaaimans.

Daar staan ze, zei  Willem-Pieter  en hij wees  naar een lange rij planken.

Ze  staan er bijna  net  zo  bij als een  schutting,  zei Lutje Giel. Maar ik heb  nog nooit gehoord  dat Kaaimans  een schutting  had staan. Jullie?

Eh, nee, zei Oskar. Ik heb ook  nog nooit gehoord dat Kaaimans een  schutting  had.

We vragen het  natuurlijk  eerst even, zei Lutje Giel. Als  hij zegt dat het  een schutting  is, nemen we hem natuurlijk niet mee. Lutje Giel  klopte op Kaaimans’ deur.

Er is vast  niemand thuis, zei hij.  Ik geloof dat er niemand open komt  doen.

Dat geeft ook niet, zei Oskar.  We mogen die oude planken  vast wel van hem  meenemen.  En als  hij niet thuis  is,  kunnen we ook niet  te  weten komen  of  hij een schutting heeft of niet.

Waarom zou iemand als  Kaaimans ook een schutting hebben, zei  Lutje Giel. Waarvoor zou hij zo’n ding eigenlijk moeten gebruiken?

Je hebt gelijk, zei Oskar. We  kunnen die  oude  planken  rustig meenemen en  voor ons huis gebruiken.  Kaaimans zal vast blij zijn dat  hij die ouwe boel kwijt kan.

Dus begonnen de jongens  Kaaimans’ planken los te maken en  ze naar  het kippenhok te dragen.

Ze  zitten goed  vast, zei Willem-Pieter. Zouden we echt niet even wachten  tot Kaaimans  thuis komt?

Nee, zei Lutje Giel. Ik  denk dat  ie ze liefst  zo gauw mogelijk kwijt is.

De  hele  morgen sleepten Lutje Giel  en Willem-Pieter planken weg  bij Kaaimans’ huis, terwijl Oskar ze  boven zat vast te  timmeren.

De toren werd steeds hoger.

Het is een  pracht van  een toren, zei Lutje Giel, toen ze  alle  oude planken  bij  Kaalmans’  huis hadden weggehaald.  Al is ie een beetje scheef.

Er  is  iets geks  mee, zei Willem-Pieter. Ik  weet niet precies wat,  maar er is iets geks met die toren.

Lutje Giel tuurde  naar de toren.

Daar zeg  je wat, zei hij. Er is  iets geks met die toren,  dat zie  ik ook. Het is net  of er  iets ontbreekt.

De  jongens bekeken  de toren om er achter te  komen  wat er verkeerd mee was.

Zou het helpen als we het  dak erop zetten, zei Lutje  Giel. Misschien ontbreekt alleen het dak maar.

De jongens klommen  in de  toren en timmerden  het dak  vast. Toen ze weer naar beneden kwamen,  zei Oskar: Er is nog steeds  iets geks  met die toren. Misschien komt  het  omdat we nog nooit  zo’n  hoge toren  hebben gezien.

Ik  haal even mijn tekening, zei Lutje Giel. Misschien zien  we dan wat  er verkeerd is.

Toen Lutje Giel in het kippenhok  was,  hoorden de twee anderen  hem een harde  schreeuw geven.

RAMEN,  schreeuwde hij en  kwam het kippenhok uitrennen. We  hebben  de  ramen  vergeten.
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Met stomheid geslagen stonden de jongens naar hun  bouwwerk  te  kijken. Het klopte  wat Lutje  Giel zei. Ze waren de ramen vergeten.

Dan kun  je  niks  zien binnen  in de toren, zei  Willem-Pieter. Als je  binnenkomt, is het een  heel  donkere toren.

Hoe kom je binnen? zei Oskar.  Waar is de deur,  Lutje Giel? De deur, zei Lutje Giel.  Allemachtig.  Ja,  waar is de deur. Je  kan toch niet door het  dak van het kippenhok kruipen.

De jongens  gingen op de laatste  plank  zitten die over was en staarden  naar hun toren.

Wat is nou een toren zonder ramen, zei Lutje Giel.  Ik  hoop  niet dat de  smid  net nu voorbij komt. Hij  lacht  ons  uit als hij merkt dat we de deur en de ramen hebben vergeten.

Als  we een paar planken weghalen,  zei Oskar, valt het hele huis om.

We zouden  een luik kunnen maken in het dak  op de toren,  zei Willem-Pieter.  En daardoor naar beneden  kruipen.

Natuurlijk, zei  Lutje  Giel. Goed  dat  we  jou hebben,  Willem-Pieter. Jij hebt altijd van die  goeie ideeën. We maken  een luik in het dak  en kruipen  zo naar beneden.

Maar dan is het nog steeds  een donkere toren, zei Oskar.

We  hangen binnen gewoon een lamp  op,  zei Lutje  Giel. Dat is veel gezelliger.  Dan  hebben  we ook  geen bloemen en gordijnen nodig. En we hoeven nooit  ramen te  lappen.

Hoera, hebben  wij even  geluk,  riep Oskar. Jouw toren  wordt het beste  huis in het  dorp,  Lutje Giel. De  smid wordt hartstikke jaloers als hij het ziet.

Dus maakten de jongens een luik in het dak en  Willem-Pieter ging thuis de  lantaarn  halen  die hij van zijn tante Geeske  had gekregen.

Wat zijn jullie aan het  doen, zei Willem-Pieters moeder. Het lijkt wel  of je  op  je vingers geslagen hebt.

We bouwen een huis, zei  Willem-Pieter. Een  heel  groot huis. Nog hoger  dan het onze.

Alleen  timmerlui  kunnen hoge huizen bouwen, zei zijn moeder. En planken zijn  veel te duur  voor zulke kleine jongens als jullie.

Jamaar, we  hebben het toch echt gebouwd,  zei Willem-Pieter. Bij Lutje Giel.

Wat een  praatjes, zei zijn  moeder. En  kom  niet te  laat thuis. Nee,  zei Willem-Pieter. Ik kom wel op tijd.

Toen hij  terugkwam bij  Lutje Giels toren, zei Lutje Giel: Vanavond houden we een  groot feest in mijn toren. Een  machtig  feest  met roggebrood en priklimonade.

Ik mag niet,  zei Willem-Pieter.  Mijn moeder  gelooft niet dat we  een groot huis hebben  gebouwd.

Nou,  zei Lutje Giel.  Dat  is  ook wat.

Je kan toch  zeggen dat  je Lutje  Giel moet helpen met zijn huiswerk, zei  Oskar. Dat  gelooft je moeder vast.  Zeg tegen haar dat Lutje  Giel zijn sommen niet zelf kan maken.

Dat is  gelogen,  zei Lutje Giel. Ik ben net zo goed met rekenen als Willem-Pieter.

Dat spelen we toch maar, zei Oskar.

Hij  kan net zo goed zeggen dat hij jou moet helpen, zei Lutje Giel.

Hij kan toch zeggen dat hij ons allebei moet helpen,  zei Oskar. Om naar  het feest  in de toren te mogen.

Ja goed, zei Lutje Giel. Afgesproken.

Ja, dan  mag ik  wel,  zei Willem-Pieter. Maar het is liegen tegen je  moeder.

We vinden  wel een paar moeilijke sommen,  zei Oskar. Achterin  het rekenboek. Dan is het niet gelogen.

Nee,  zei Lutje  Giel. Het geeft niks  dat jij  ze  ook niet kunt maken.

Nee,  en  dan is het in ieder geval  niet  gelogen, zei  Willem-Pieter.

 

Toen de duisternis over het  dorpje viel, kwam Kaaimans thuis van zijn  werk in het veen.

Wat krijgen we nou, zei  hij tegen  zichzelf.  Het lijkt  wel of  mijn schutting weg is.

Hij  liep om zijn  huis heen en  krabde in zijn nek.

Dat is toch  vreemd, zei hij.  Een schutting kan toch  niet zomaar  verdwijnen. Misschien  word  ik  wel gek. Of misschien heb ik  nooit een schutting gehad. Ik ga  eens bij de smid vragen of  hij mijn schutting ergens gezien heeft.

Kaaimans liep naar de grote zwarte smid.

Goeienavond smid,  zei Kaaimans.  Heb ik  een schutting?

Ja, die  had je wel, zei de  smid.

Hij is weg,  zei  Kaaimans.

Wat,  zei de smid. Is  je schutting weg?

Ja,  zei Kaaimans.  Dat  geloof ik wel. Ik  zie  hem tenminste nergens meer.

HA,  riep de smid.  Dat is  het  slechtste roversverhaal dat ik ooit  heb gehoord.  Je bent vast een beetje mal aan het worden. Ik heb nog  nooit  gehoord  dat schuttingen zomaar  weg konden lopen.

Eh nee, zei Kaaimans. Het klinkt  een beetje raar.

Moet je horen, zei  de smid  en  hij kriebelde in  zijn baard.  Er schiet me  iets  te binnen. Hoho, die  kwajongens. Je  moest eens een avondwandelingetje maken  langs het kippenhok van de bakker.

Ja, zei Kaaimans.  Dat  ga ik eens  doen.  Ik ben  een beetje in de war,  geloof  ik.
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Hmm, zei de smid. Die dekselse  kwajongens. En toen Kaaimans weg was, sloeg hij  zich op  zijn  buik, terwijl hij brulde van de lach.

Toen Kaaimans  bij het kippenhok van de bakker kwam,  viel hij bijna  achterover.

Wat is dat nou, zei hij tegen zichzelf. Volgens mij  staat daar een toren. Een  grote scheve toren.

Hij  kwam wat  dichterbij. Boven in de vreemde toren  hoorde hij een paar  geluiden. Het klonk  net als een  paar jongens die  roggebrood  kauwden en priklimonade slurpten.

Ik zie, geloof ik, geen ramen, zei hij tegen  zichzelf.  Ik  ben echt goed gek aan het worden.

En toen rende Kaaimans naar huis,  dook in bed, stopte  zijn hoofd  onder de  dekens en probeerde te slapen.

 

Maar boven in Lutje Giels nieuwe toren zaten drie jongens plakken  roggebrood te eten  en te  zoemen van  plezier. Oskar had een plank  aan de  muur gemaakt,  en  daarop stonden twee  droge  roggebroden die Lutje Giel van  de bakker  had gekregen. En aan de zoldering  hing – aan  een  touwtje –  Willem-Pieters lantaarn.

Au, zei Willem-Pieter. Hier zat nog  een  spijker.

Er steken  wel een hele bende spijkers uit  de  muur, zei Lutje  Giel. Dit  is  een toren die  stekelt van de spijkers.

Had  ik maar zo’n toren,  zei Oskar.  Het  is de mooiste toren waar ik ooit in gezeten heb.  Ook al steken er spijkers  uit de muur. Lutje  Giel nam een  slok priklimonade.

Ja,  zei hij.  In zo’n  toren voel je je nou altijd lekker. We  gaan hem een andere keer nog hoger maken.


[image: ]

		Dit eBook is voorzien van een watermerk met identificatiecode : VhUMQ1dGUgJWN1E4AzEMOA0xUX0JVlMeABwAdFZ8AHZScgkkAXUEKwRy - 5344198624dc4

		


	OPS/Lutje-13.jpg





OPS/Lutje-6.jpg





OPS/Lutje-21.png





OPS/Lutje-19.png





OPS/Lutje-17.jpg





OPS/CoverDesign.jpg





OPS/Lutje-9.jpg





OPS/Lutje-10.jpg





OPS/Lutje-14.jpg





OPS/Lutje-5.jpg
(S






OPS/Lutje-18.png





OPS/Lutje-1.jpg
Ule Lund Rirkegaard

Lutje Giel





OPS/Lutje-3.png





OPS/Lutje-11.jpg





OPS/Lutje-8.jpg





OPS/Lutje-15.png





OPS/Lutje-2.png





OPS/Lutje-4.jpg





OPS/Lutje-12.jpg





OPS/Lutje-7.jpg





OPS/Lutje-20.jpg





OPS/Lutje-16.jpg





